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D EDİTÖRDEN 


Yoğun ve güzel bir gündem... 


ÖZLEM KALKAN 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ 


Mart'ta oldukça renkli bir sayıyla karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yayın hayatına Şubat'ta başlayan Tivibu Türk'ü sizlere sunmanın heyecanı sürüyor. Yerli sinemayı tüm çeşitliliğiyle yansıtmayı hedefleyen bu yeni kanalımızın Mart programından öne çıkan yapımlarla hazırladığımız tadımlık seçkiyi, ilerleyen sayfalarda inceleyebilirsiniz. 


Kapak konumuz “Thor: Ragnarok”, büyük-küçük tüm seyircilerimize gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir film. Hem geniş kitleleri hem de eleştirmenleri memnun etmeyi başaran, popüler sinemanın yüz akı diyebileceğimiz yapımlardan. 
Mizah yönü hayli güçlü olan serüven, aksiyon dozunu yüksek tutarken dramatik anlamda da kayda değer olmayı ihmal etmiyor. Mart ayının yüksek seyir zevki vaat eden filmlerinden biri de, Agatha Christie'nin en sevilen romanlarından “Doğu Ekspresi'nde Cinayet”in uyarlaması. Filmde 1930'ların İstanbul'u da görünüyor. Bakalım şehrin dijital olarak yaratılmış eski halini nasıl bulacaksınız... “Sarışın Bomba”da ise, Soğuk Savaş yıllarının Berlin'i, hayli stilize edilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyonda zanaati sanata çeviren sahneleriyle çok konuşulan film, Charlize Iheron'un oynadığı ajanla, sinemadaki kadın aksiyon kahramanlarının da çıtasını yükseltmiş durumda. Üstelik bu kez kadın kahraman, tüm “süper” güçlerinin yanında zaaflarıyla da, çok 


boyutlu bir karakter olarak ele alınıyor. 


Kadının sinemada çoğu kez tek bir yönüyle, başroldeki erkek kahramanın hayatında yer alış biçimiyle yansıtıldığı malâm... Son yıllarda bu kısıtlı, sığ temsil biçiminin, yavaş yavaş da olsa geride kalmaya yüz tuttuğunu görüyorum. Bu da elbette 
çok sevindirici. Tüm kadın seyircilerimizin 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bu özel gün için hazırlanmış özel yayınımıza göz atmayı ihmal etmeyin. 8 Mart'ta Tivibu Vizyon kanalında gün boyunca kadın filmleri gösteriyoruz. 


Bir yandan da, “aylardan Oscar” elbette... 4 
Mart'ta sahiplerini bulacak 90. Akademi Ödülleri, şüphesiz ayın sinema gündemine damgasını vuracak. Farklı dallarda ödül almış unutulmaz filmlerden oluşan Oscar Özel Yayınımızı, 1-7 Mart arasında Tivibu Vizyonda izleyebilirsiniz. Ayrıca 
29 Mart'a kadar Oscarlı Filmler Klasörümüz de 
açık olacak. Spor kanallarımızda da heyecanın devam ettiğini belirteyim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turunun rövanş karşılaşmaları ve UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turunun heyecanı, Mart ayında Tivibu Spor kanallarında olacak. 


Yoğun ve güzel bir gündem... Tivibu ekranındaki coşkunun, hayatınızda da sürdüğü bir ay diliyorum. Bahar başlangıcında görüşmek üzere... 
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Tivibu Dergisi'nin içerik ve tasarımı Overteam Yayınları tarafından yaratılmış olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında eser olarak koruma altındadır. Tivibu Dergisi'nde yayınlanan yazı ve fotoğrafları yayma hakkı, “Tivibu” markası ve logosu TTNET A.Ş.'ye aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yazılı izni olmaksızın ticari amaçlarla kullanılamaz. 
Dergide yayınlanan yazılar, yazarların kişisel görüş, yorum ve tavsiyelerini içermektedir, Overteam Yayınları veya TTNET, yazılarda yer alan bilgi, görüş ve tavsiyeler nedeniyle doğabilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. 
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4 o STARTREK SONSUZLUK, HAYALET 


HİKÂYESİ, OPERASYON: KUMARHANE, CENNETTE SORUN VAR, DOGA KARDEŞ, HENRY'NIN KITABI, MUMYA, MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ 


KAPAK KONUSU 


6 O THOR:RAGNAROK 


AYIN FİLMLERİ 


10 JUSTİCE LEAGUE: ADALET BİRLİĞİ, 


MUTLULUK ZAMANI, DOĞU EKSPRESİNDE CINAYET, SARIŞIN BOMBA, RUZGAR, BABALAR SAVAŞIYOR 2, DEEPWATER HORİZON: BUYUK FELAKET, SIYAH KELEBEK, DOĞRUYU SÖYLE, BATMAN: GOTHAM BY GASLIGHT 


PORTRE 
JENNİFER LAWRENCE 


8 MART ÖZEL YAYINI 
32  KADINFİLMLERİ 


OSCAR ÖZEL YAYINI 
34 OSCAR'LI FİLMLER 
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TIVIBU VİZYON 


PAZAR GECESİ 
AKSİYON KUŞAĞI 


AİLE KEYF , , 
FESTİVAL FİLMLERİ H (O) R " R A N A R (O) K Aksiyon sahneleriyle olduğu kadar MUTLU LUK ZAMANI KORKU GECESİ | : ( mizahıyla da iddialı bir yapım. TV'nin sevilen ikilisi Elçin Sangu ile Barış Arduç'u buluşturan film, romantik komedinin 


SİNEM ATV başarılı örneklerinden. Ekipte usta oyuncu Cengiz Bozkurt da var. 
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46 o TURNUVA VE KARŞILAŞMALAR 


KANALLAR 


48 DİSCOVERY CHANNEL, NATİONAL 
GEOGRAPHIC, NAT GEO WILD, NAT GEO 


PEOPLE, ANIMAL PLANET, DİSCOVERY SHOWCASE, DİSCOVERY SCJENCE, DTX, FOXLIFE, FX, FOXCRİME, DİSNEY CHANNEL, BABY TV, 24 KİTCHEN, CARTOON NETWORK, BOOMERANG, 
62 KANALLISTESİ 
64 TEKRARIZLE 


OSCAR ÖZEL 
YAYINI 


90. Akademi Ödülleri'nin dağıtılacağı bu ay, çok sayıda Oscar'lı filmi ekrana getiriyoruz. 


8 MART 
ÖZEL YAYINI 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
boyunca, Tivibu Vizyon kanalında birbirinden güzel kadın fimleri yer alacak. 


N 
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KIRMIZI HALI 

FİLM KLASÖRÜNDEKİ 
BU FİLMLER 
KAÇMAZ! 

İzleyebileceğiniz son tarihleri 


ajandanıza kaydetmeyi unutmayın. 


4 tivibu Mart 2018 


14 MART 2018 
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DEJTUNU 
STAR TREK SONSUZLUK 
STAR TREK BEYOND 


Yeni Star Trek serisinin üçüncü halkasında, Atılgan mürettebatı 

uzayın derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi tehdit eden yeni bir düşmanla karşılaşıyor. 


30 MARI 2018 


DOĞA KARDEŞ 
BROTHER NATURE 


Siyasete atılmak üzere olan Roger, evlilik teklif edeceği kız arkadaşı Gwen'in ailesiyle tanışmaya gider. Fakat Gwen'in erkek kardeşi, Roger'ın planlarını alt üst edecektir. 


15 MART 2018 


HAYALET HİKÂYESİ 
PERSONAL SHOPPER 


İkiz kardeşini kaybetmiş bir medyum ve alışveriş danışmanının (performansının zirvesindeki Kristen Stewart) öyküsünü anlatan yapım, Cannes'da En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştı. 


2 NİSAN 2018 
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HENRY'NİN KİTABI 
THE BOOK OF HENRY 


Bekâr bir anne, dâhi oğlu Henry'nin defteri sayesinde, üvey babası tarafından tacize uğrayan genç bir kadını kurtarmaya çalışacaktır. Naomi Watts'ın başrolde oynadığı filmin gizemli bir öyküsü var. 


15 MARI 2018 
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OPERASYON: 


KUMARHANE 
THE HOUSE 


Kızlarının okul masraflarını ödeyemeyeceklerini fark eden çift, yasa dışı bir kumarhane işletmeye başlar. 


6 NİSAN 2018 


ye 


TOM e 


UM MY 


JUNE Bi 


MUMYA 
THE MUMMY 


Çölün derinliklerindeki bir lahitte gömülü olan bir prenses uykusundan uyanınca, dünyaya kötülük saçmaya başlayacaktır. 
Tom Cruise ve Russell Crowe'dan, nefes nefese bir macera. 


29 MARI 2018 


CENNETTE SORUN VAR 
SNATCHED 


Planladıkları tatile çıkmadan önce erkek arkadaşı tarafından terk edilen Emily (Amy Schumer), kontrol delisi annesini (Goldie Hawn) de yanına alarak tatil planını gerçekleştirmeye karar verir. 


12 NİSAN 2018 


TME OFFIÇIAL MOVİF MOVELITATIOM 


WAR 
DLANET 
Ap 


MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ: SAVAŞ 
WAR FOR THE PLANET OF THE 
APES 


Maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir savaşa girer. 
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Yazı: 
Mehmet AÇAR 


İskandinav mitolojisinden resimli roman dünyasına transfer olan süper kahraman Thor, üçüncü film “Thor: Ragnarok”da gerçek olgunlaşma mücadelesi içinde. Serinin eleştirmenler tarafından en çok beğenilen bu bölümü, eğlenceli ve sürükleyici bir macera. 


THOR: RAGNAROK 


Yapım 

Tür 
Yönetmen 
Oyuncular 


RAĞM ARON. 


Mart 2018 


:2017, ABD 

: Fantastik, Aksiyon 

: Taika Waititi 

: Chris Hemsworth, Tom Hiddelstone, 


Cate Blanchett Jeff Goldblum 


Filmin estetiği, 1980'lerin bilimkurgularını ve bilgisayar ri HE 


esimli roman dünyasının İskandinav 

mitolojisinden transfer ettiği süper 

kahraman Thor'un üçüncü solo 

nacerası “Ihor: Ragnarok” cehennemi bir mekânda karanlık ama eğlenceli bir sahneyle açılıyor. Thor, kuzey efsanelerinde adı geçen, ateşten dev Surtur tarafından zincirlenerek tutsak edilmiştir. Ancak halinde tavrında, korku ve endişeden eser yoktur. Tam aksine, laf cambazlığıyla Surtur'u daha da öfkelendirir. 
Surtur, Thor'un gezegeni Asgard'ı yok edip, evrenden sileceği tehdidini savurur. Thor ise bu tehdit üzerine muhteşem çekicinin de yardımıyla bir süper kahraman olarak gerekeni yapar ve Asgardia acil “ışınlanmak” için Heimdall'a (Idris Elba) seslenir. Ne var ki, evrendeki her şeyi görebilen Heimdallın yerinde, kızlara hava atmakla meşgul acemi Skurge (Karl Urban) vardır. Thor 


bir canavarın ağzına lokma olmaktan son anda kurtularak Asgard'a ulaştığında, evdeki düze- nin rayından çıktığını hemen anlar. Bir kere, Heimdall ortada yoktur. Üstelik sarayda kardeşi Loki'yi (Tom Hiddlestone) büyük işler başarmış fedakâr kahraman olarak tasvir eden yalanlarla dolu bir tiyatro oyunu sahnelenir. Thor, Asgard'da yürümeyen, sahte bir şeylerin kokusunu alır. Ancak tüm bunlar, Asgard'ı bekleyen asıl büyük tehlikenin yanında bir hiçtir. Thor, Kuzey Denizi kıyılarında Norveç'te karşılaştığı Ölüm Tanrısı Hela'nın (Cate Blanchett) amacının önce Asgardia, sonra tüm evrene hükmetmek oldu-Şunu öğrenir. Üstelik Hela öylesine güçlüdür 

ki, Thor ilk karşılaşmalarında onun karşısında etkisiz kalır. Hatta çekicini bile kaybeder. 

Thor, ilk filmde dünyayı, ikincisinde evreni kurtarırken gençlikten süper kahramanlığa geçiş 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ğe 


sancılarıyla uğraşmış; babası Odin'in (Anthony Hopkins) gelenekçi iktidarıyla çatışmaktan kaçınmamıştı. Üçüncü filmde ise babasının ruhani rehberliğinde gerçek kimliğini bulma ve olgunlaşma mücadelesi veriyor. Babayla oğlun manevi anlamda birbirini bulduğu bir film bu. 
Filmin seri açıdan asıl önemli yanıysa, Thor'un çekici olmadan savaşmayı öğrenmek zorunda oluşu. Tam da bu noktada, öykünün alttan alta Thor'un kendine güven sorunuyla ilgili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, özgüvenini kazanma- dan Hela'yı yenmesi de mümkün değil. Hela, o muhteşem gücünü Asgard'dan aldığını, Asgard'a ulaşınca yenilmez olacağını söyler. Surtur gücünü tacından alır. Peki ya Thor? Hela'nın karşısına tekrar, hem de çekiçsiz olarak çıkacağı zaman gücünü nereden alacaktır? 

“Thor: Ragnarok”, kahramanımızın olgunlaşması, kendini bulması ve bazı özelliklerini ilk kez keşfetmesiyle ilgili bir film. Bu nedenle sürprizlere hazır olmak gerekiyor. Ayrıca filmin ilk bölümünde karşımıza gelen “sürpriz süper kahramanın Thor'la olan harika sahnesini unutmayalım. 

Fragmanlarda yer alan Hulk ise filmin açık etmekten çekinmeyeceğimiz sürprizlerinden biri. 
İlk filmde babası tarafından sürgüne gönderilen ve dünyaya düşen Thor, yine kendi isteği dışında, geçitlerle ulaşılan, “bilinen ve bilinmeyen evren arasındaki sınır”da duran, kayıp ve sevilmeyen şeylerin toplanma noktası olan Sakaar gezegeni- ne düşüyor. Sakaar, sarayları ve arenasıyla Eski Roma'yı, büyük çöplüğüyle de distopik filmlerin görsel atmosferini hatırlatan bir gezegen. Yoksullukla sefahatin, monarşik görkemle çürümüş- 


8 tivibu Mart 2018 


lüğün birbirine karıştığı Sakaar'da insanların en büyük eğlencesi arenadaki ölümüne dövüşler. 
Gezegenin lideri Grandmaster'ın (Jeff Goldblum) eline düşen Thor da, arenada Yenilmezler ekibindeki eski dostu Hulk'ın (Mark Ruffalo) karşısına çıkmak zorunda kalıyor. 

Thor'un bir tutsak olarak pek de parlak anlar yaşamadığı Sakaar'da karşılaştığı asıl zorluk, arenada Hulk'la dövüşmekten ziyade başkalarını ikna etmek aslında. Hela'nın karşısına tek başına çıkmak istemeyen 'Ihor, Asgard'ı kurtarmak 

için sadece eski dostu Hulk'ı değil, kardeşi Loki'yi (Tom Hiddleston) ve kökenleri Asgard'a uzanan Valkyrie'yi (Tessa Thompson) de seferber etmeye çalışıyor. Ancak Yenilmezler'e (Avengers) alternatif olarak kurmak istediği İntikamcılar 


(Revengers) takımı, üçünün de ilgisini çekmiyor; çünkü hepsinin aklı başka yerlerde. Hulk, öfkesi- ne; Valkyrie alkole; Loki ise büyüye ve eğlenceye teslim olmuş durumda. Thor, hepsinin içindeki gerçek kişiliği açığa çıkarmak için uğraşıyor. 
Dolayısıyla, Thor açısından sadece olgunlaşma değil, lider olma filmi de denebilir “Thor: Ragnarok” için. 


İNCE BİR MİZAH DUYGUSU 

Tüm bunlar bir yana, özellikle finale doğru çağımızın mülteci ve göçmen sorunlarını akla getiren sahnelerin de dikkat çekici olduğunu belirtelim. “Asgard bir toprak parçası değil, bir halktır” vurgusunun birkaç kez yapıldığı son bölümde, etkileyici ve duygusal sahneler var. 
Buna karşılık, filmin en ciddi ve trajik sahnelerinde dahi ince bir mizah duygusundan vazgeçilmediğini belirtmemiz gerekiyor. Eric Pearson, Craig Kyle ve Christopher Yost tarafından yazılan senaryonun en parlak yanlarından biri, türün birçok klişesiyle zekice dalga geçilmesi. Özellikle “süper kahraman her koşulda karizmatik olmalı” tabusunun yıkıldığı anlar çok eğlenceli. Sadece Thor değil, Valkyrie gibi havalı ve güzel bir kadın dahi ilk göründüğü sahnede komik duruma düşebiliyor. Thor ile Hulk ise filmin birçok anında neredeyse bir komedi ikilisi gibiler. Ama süper kahramanlığın gereklerini yerine getirmeyi ihmal etmiyorlar. 

“What We Do in the Shadows” (2014) ile son yılların en iyi vampir filmlerinden birine imza atan yönetmen Taika Waititi, film boyunca ironiyle heyecanı yan yana götürürken aksiyonu ihmal etmiyor. Şiddetten ziyade koreografinin hâkim olduğu kansız dövüş sahneleri, karakterler arasındaki kişilik savaşlarının bir yansıması aslında. 
Thor, arkadaş olmak istediği tüm karakterlerle dövüşmek zorunda kalıyor. 

Eleştirmenler tarafından en beğenilen Thor filmi olan “Thor: Ragnarok”, harikulade elektronik müzikleriyle sadece 1980'li yılların bilimkurgularını değil, bilgisayar oyunları estetiğini de akla getiren, eğlenceli ve sürükleyici bir serüven. 


MAĞRUR AMA SAF 
KAHRAMAN THOR 


Çizgi romanın dev markası Marvel'ın süper kahramanlarından biri olan Thor'un kökenleri Marvel'dan Çok daha eskilere, antik çağ mitolojisine kadar gider. Kuzey efsanelerinin en güçlü ve sert kahramanıdır. Asgard'ın yıldırım tanrısı olarak da anılır. İskandinav tanrısı Thor'un, Marvel'ın 
bilimkurgu ve fantazi dünyasına dahil oluşu, 1962 
yılına rastlar. Resimli roman ustaları Stan Lee 

ve Jack Kirby, onu “The Mighty Thor” adıyla bir “Marvel Comics” karakterine dönüştürür. Hem savunma hem de saldırıda kullandığı çekicinin fevkalade gücüyle gerektiğinde uçabilen bir süper kahramandır. 

2011 yapımı ilk filmde, babasının yerine tahta 
geçmeye hazırlanan Thor, ergenlikten yetişkinliğe geçiş sancıları yaşayan bir gençten farksızdır. Bilge babası Odin, gücünügöstermek için yanıp tutuşan, söz dinlemeyen, öfkeli vesmağrur oğlunun galaksi barışı için yarattığı ciddi tehlikeyi görünce onu sürgüne, yani Yeryüzü'ne, insanların arasına gönderir. İlk filmin en hoş'yanı, kendini beğenmiş “yarı Tanrı” bir süper kahramanın “günümüz dünyasındaki halleri”nden ortaya çıkan komedidir. 

İlk fimden bu yana Chris Hemsworth'ün başarıyla canlandırdığı Thor, kibirli ama saf kişiliğiyle Yenilmezler (Avengers) ekibine renk getiren kahramanlardan biri aynı zamanda. 


tivibu 


Tür 


Yönetmen 
Zack Snyder 


Oyuncular 
Ben Affleck, 
Gal Gadot, 
Jason Momoa, 
Henry Cavill 


BİRLİĞİ 


örnlcs evreninir 

ağır töplarını sahaYe 

m sürdüğü yeni serisinin açılıŞ filmi “Justice 
League: Adalet Birliği”, seyirciye tanıştırdığ yeni kahramanlarıyla ge cek b alıımlarır 


yolunu açıyor. 
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JUSTİCE 
LEAGUE: 
ADALET 
BIRLIĞI 

Yapım 
2017, ABD 


Fantastik, Macera 


Filmin, öyküsüne yakışır biçimde, karanlık bir atmosferi var. 


izgi roman geleneğini 
Hollywood'a taşıyarak endüstrinin en büyük oyuncuların- dan biri haline gelen Marvel'in baş rğibi DC Comics, ekip ruhuna dayanan yeni serisi “Justice Leagu&”in temellerini nihayet attı ve uzun süredir perdedeki suretleri merak yaratan yeni kahramanlarını görücüye çıkardı! İki sezon evvel vizyona giren “Batman v Superman: Adaletin Şafağı”, DC Comics evreninin en popüler iki kahramanını karşı karşıya getirmiş ve hüzünlü finalinde Superman'i ebediyete uğurlamıştı. “Justice League: Adalet Birliği”, hikâyeye tam buradan devam ediyor ve Superman'in yokluğuna alışmaya çalışan, umutsuzluğa gark olmuş bir dünyada açılıyor. Adaletsizlik almış yürümüş ve Superman'in mateminden çıkamamış dünya halkları yeni bir umudun özlemini çekiyor. Bu kaos ortamında Batman ayakta kalan son kalelerden biri; Gotham sokaklarında haydut avlama işine tüm disipliniyle devam ediyor ancak kulağına çalınanlar hiç de hayra alamet değil: Superman'siz dünyanın savunmasız kaldığını fark eden kâinatın karanlık güçleri, gözlerini çoktan küçük mavi gezegenimize dikmiş bile. 


MÜHİM OLAN TAKIM OLMAK 
Binlerce yıl evvel Dünya'yı istilaya yeltenip Olimpos tanrılarının ve Amazonların da dahil olduğu birleşik dünya ordusu tarafından geri püskürtülmüş Steppenwolf, yarım kalan işini tamamlamak 


için kendisine bağlı kuvvetlerle birlikte gezegenimize dönmenin planlarını kuruyor. Emellerine ulaşması için Dünya'nın farklı yerlerinde muhafaza edilen üç Ana Kutu'ya ulaşması gerekiyor ki, kutular şimdiden efendilerine çağrı yapmaya başlamış bile... 

Neyse ki Batman'in bir planı var: “Adaletin Şafağı”nda gezegenimizde insanlarla birlikte yaşayan süper güç sahiplerinin bir listesini tuttuğunu gördüğümüz Bruce Wayne, tehdidin kapıda görünmesiyle son savunma hattını oluşturmak üzere istihdamlarına başlıyor. En büyük yardımcısı, hafta sonlarını süper kahramanlığa, mesai saatlerini müze çalışmalarına adamış Wonder Woman. 
Aralarındaki romantik yakınlaşmanın kahramanlıklarına etki etmemesi için özen gösteren Bruce Wayne ve Diana 


Jeremy Irons, Batman'in marifetli ve “asil” ruhlu uşağı Alfred rolünde. 


Prince, kahraman adayları Flash, Aguaman ve Cyborg'un peşine düşüyorlar. 
Ekip henüz kurulma sancılarıyla boğuşurken, Steppenwolf ihtiyacı olan Ana Kutu'ların ikisini kolaylıkla eline geçiriveriyor. Amazonlar ve Atlantisliler, tek başlarına bu korkunç savaşçıya karşı koymaktan aciz. “Adalet Birliği”nin temellerini atan da bu yardımlaşma ihtiyacı aslında, Beş kahraman tüm uyumsuzluklarını bir kenara bırakıp güçlerini takım için ortaya koyuyor. Lakin Steppenwolf karşısında her şeyden evvel Superman ihtiyaç olduğunun ortaya çıkması da pek uzun sürmüyor. 

“Adalet Birliği”nin çok karakterli epik yapısı, yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosunu beraberinde getirmiş: Ben Affleck, Connie Nielsen, Jeremy Irons ve Amber Heard, bu isimlerden sadece birkaçı. 
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elevizyonda yıldızı parlayan karakterlerin ya da popüler çiftlerin sinemaya transferleri yurt dışında sıkça görülüyor ama bizde de örneklerine rast geliyoruz. 
Bunun en yeni örneği Barış Arduç ve Elçin Sangu ikilisi. “Kiralık Aşk” adlı TV dizisinde canlandırdıkları Ömer ve Defne karakterleriyle güzel bir kimya tutturan ve sempatik bir çifti canlandıran ikili, beyazcamdaki uyumlarını “Mutluluk Zamanı” ile beyazperdeye de taşıdı. Filmimiz, bir sergide başlıyor. 
Mert (Barış Arduç), bir heykelin önünde genç bir kadın ile sohbete başlıyor. 


KARMAN ÇORMAN İŞLER... 
Kendinden son derece emin olan yakışıklı kahramanımız, pot kırdığı 

bu sohbet sonucunda o genç hanımın yani Ada'nın (Elçin Sangu) başarılı bir heykeltıraş olduğunu öğreniyor ve ondan çok etkileniyor. Mert, müşterilerini kısa formüllerle ayakları yere basan insanlara dönüştüren “mutluet.com.tr “ şirketinin sahibi. Ada ise kendini ağabeyi Tarık'a (Cengiz Bozkurt) adamış bir sanatçı. 
İkisinin bilmediği gerçek ise Tarık'ın, Mert'in şirketinde çalışıyor olması. Mert, Ada'nın peşinden koşsa da genç kadın duygularını hep geri plana atıyor. Bu 


arada Mert, Ada'nın ağabeyi olduğunu öğrendiği Tarık'a çapkınlık dersleri vermeye başlıyor. Ve işler içinden çıkılması zor bir hal alıyor. 

“Mutluluk Zamanı”, Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun kimyasından güç alan, onların uyumu üzerine inşa edilen bir romantik komedi. İkilinin, sinemaya transfer olan TV starları ve karakterlerinden farklı bir yanı var. Onları meşhur eden dizideki 


Bir heykeltıraş olan Ada 

“ (Elçin Sangu) ve mutluluk © üzerine bir web sitesini işleten Mert (Barış Arduç). 


karakterlerini sinemaya taşımıyorlar doğrudan. “Mutluluk Zamanr) ikilinin ilişkisi üzerine kurulu olsa da diziden bagımsız bir konuya ve karakterlere sahip. 
Romantik komedi türünün sevilen tüm özelliklerini filmde görmek mümkün. 
Duygularına ket vuran kahramanlar, züppe ve kendini beğenmiş bir erkek ve ona karşı koymaya çalışan merhametli bir kadın, geçmişte yaşanmış trajediler ve travmalar, hikâyenin tam ortasında her iki karakterin arasındaki düğümü çözecek güçte bir yan karakter... Romantik komedi türünün çerçevesini çizen tüm bu unsurlar, “Mutluluk Zamanı”nda ustaca bir araya getirilmiş. 

Filmin yönetmeni “Köstebekgiller”, “Osmanlı Tokadr” “Urfalıyam Ezelden, “Bedel” ve “Hayat Öpücüğü” gibi popüler yapımlardan tanıdığımız Şenol Sönmez. 
Senaryoda ise ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'un imzası var. 


MUTLULUK 


ZAMANI 


Yapım 


2017, Türkiye 


Tür 


Romantik Komedi 


Yönetmen 
Şenol Sönmez 


Oyuncular 
Elçin Sangu, 
Barış Arduç, 
Gengiz Bozkurt, 
Levent Öktem 


ei ei 


Romantik komedi türünün sevilen unsurlarını ustalıkla taşıyan “Mutluluk Zamanı”, televizyonun sevilen çifti Barış Arduç 


ve Elçin Sangu'yu bir araya getiriyor. İm 


ve 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nostaljik sanat yönetimi ve yıldızleriz £ BoJ oyuncu kadrosuyla, gözalıcı bir serüven. 


— 
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DOĞU 
EKSPRESİNDE 


CİNAYET 


Yapım 
2017, ABD, 


İngiltere, Malta 


Tür 


Suç, Dram, Gizem 


Yönetmen 


Kenneth Branagh 


Oyuncular 
Johnny Depp, 
Kenneth Branagh, 
Penglope Cruz, 
Willem Dafoe 


MARY DEBENHAM 


1930'LARDAN 
GÜNÜMÜZE... 


Agatha Christie'nin merkezine Belçikalı kül yutmaz dedektif Hercule Poirot'yu yerleştirdiği en sevilen romanlarından olan “Doğu Ekspresinde Cinayet”, ilk kez 1934'te yayımlandı. 
Romana ismini veren Doğu Ekspresi'nin (Orient Express) de, Agatha Christie'nin de, İstanbul ile bağı var. 
Christie'nin Doğu Ekspresi ile 1926'da İstanbul'a geldiği biliniyor. Hatta ünlü yazarın romanı, Pera Palas Oteli'nin 
411 numaralı odasında yazmaya başladığı rivayet edilir. Roman beyazperdeye ilk defa 1974'te uyarlandı. Film ülkemizde “Şark Ekspresinde Cinayet” ismiyle oynadı. Sidney Lumet'nin yönettiği filmde Hercule Poirot'ya Albert Finney hayat verdi. Filmde Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Jacgueline Bisset, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Richard Widmark, Michael York gibi müthiş oyuncular rol aldı. 6 dalda Oscar'a aday olan yapım, Ingrid Bergman'a En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü getirdi. Christie'nin eseri birçok kez TVfilmi ve dizisi olarak da ekranlara 
yansıdı. Yeni sinema uyarlaması ise 43 
yıl sonra geldi. 


hakespeareden sonra sinemanın en çok başvurduğu edebi kaynaklardan biri de, Agatha Christie külliyatı. Pek çok macerası ve dedektif karakteri sinemada hayat buldu, bulmaya da devam ediyor. Efsanevi yazarın en sevilen eserlerinin başında geliyor “Doğu Ekspresinde Cinayet” Bunda, birçok romanından çok daha karışık bir komplo ve çok fazla karakter içermesinin etkisi büyük. Christie'nin her cinayet 


DR. ARBUTHNOT MRS. HUBBARD 


Efsanevi dedektif Hercule Poirot rolünde, aynı zamanda filmi yöneten Kenneth Branagh var. 


öyküsünde okur, katilin kimliği üzerine yanılır; sürekli fikir değiştirir ama “Doğu Ekspresinde Cinayet”in kurgusu ve etkisi bambaşkadır. 

Olaylar, tıpkı Alfred Hitchcock'un “The Lady Vanishes”ına kaynaklık eden, Ethel Lina White'ın “The Wheel Spins”inde olduğu gibi bir tren yolculuğunda geçiyor. 
Filmin başlangıcı ise kül yutmayan özel dedektif Hercule Poirot'nun Kudüs'te çözdüğü sıra dışı bir hırsızlık olayı ile başlıyor. Sonrasında İstanbul'da alıyor soluğu ve Doğu Ekspresi'ne binerken görüyoruz kendisini. Tren soylu kimselerden sanatçılara, şüpheli zenginlerden orta hallilere kadar farklı sınıflardan yolcularla doludur. O şüpheli zenginlerden biri olan Edward Ratchett, Hercule Poirot'aya iş teklif ettikten kısa süre sonra öldürülür. Hercule Poirot, deliller ışığın- da katil ya da katillerin peşine düşer. 
“Doğu Ekspresinde Cinayet”in yönetmeni, Shakespeare uyarlamalarının ustası Kenneth Branagh. Tecrübeli sanatçı, aynı zamanda Hercule Poirot'ya da hayat veriyor. Tıpkı 1974 yapımı ilk uyarlamada olduğu gibi, birbirinden ünlü oyuncular, Doğu Ekspresi'nin yolcuları olarak karşımıza çıkıyor. Johnny Depp, Penelope Cruz, Judi Dench, Derek Jacobi, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe... 

“Doğu Ekspresinde Cinayet”in hem romandan hem de ilk filmden başlı- 


PILAR MASTERMAN 


ca farkı, merkezde cinayetten ziyade Hercule Poirot karakterinin daha çok öne çıkması. Romanı okuyanlar ya da ilk filmi izleyenler bilir; öyküde cinayet zanlılarından hangisinin katil olabileceği sorusu daha belirgindir. Film bu noktada değişik bir yoruma başvurarak, dedektifin hissettiklerini ve gelişmiş zekâsını ön plana çıkarıyor. Özellikle finalde, 

bu yorum farklılığı kendini iyiden iyiye gösteriyor. 


ESKİ İSTANBUL 

Büyük bölümü trende geçen film, özellikle iki bölümde dış mekânın cazibesini kullanıyor. Filmin başında dijital efekt yardımıyla oluşturulmuş 1930'ların İstanbul'unu görüyoruz. İzleyicinin içini açan bu bölüm, sıcak nostaljik bir tat veriyor. Diyalogların ağırlığını hafifleten bir diğer bölüm de çığ sahnesi. Sanki bir felaket filmi izliyormuşçasına başarılı görsel zenginlik içeren bu bölümde, heyecan tavan yapıyor. 

“Doğu Ekspresinde Cinayet” polisiye seven seyirciyi ve romanın hayranlarını mutlu etti. Öyle ki, Kenneth Branagh yine önceden sinemaya uyarlanmış bir Agatha Christie romanını, “Death on the Nile”i yönetmek için kolları sıvadı bile. 
Tabi ki Hercule Poirot'ya yine kendisi hayat verecek. Yeni bölüm, merak ve heyecanla bekleniyor. 


PIERRE MİCHEL HILDEGARDE 
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Charlize Theron'ın canlandırdığı ajan Lorraine Broughton, kendinden önce gelen bütün kadın EE » Vaksiyon kahramanlarının pabucunu dama atıyor. 


16 tivibu Mart 2018 


SARIŞIN 
BOMBA 
Yapım 


2017, Almanya, 
İsveç, ABD 


Tür 


Aksiyon, Gerilim 


Yönetmen 
David Leitch 


Oyuncular 

Charlize Theron, 
James McAvoy, 
John Goodman 


2. 


erlin, 1989. Duvar'ın yıkılmasından hemen önce... Gizli 

ajan Lorraine Broughton, hem 

sevgilisinin intikamını alma hem de çok değerli bir listeyi ele geçirme hedefiyle Berline ayak basar basmaz düşmanlarının aracında buluyor kendini. 
İçlerinden birinin buyurduğu gibi, “Berlin'i ziyaret etmek için fevkalâde bir zaman” Kadın aksiyon kahramanı etiketiyle hayatımıza giren Lorraine'i tanımak için daha uygun bir sahne düşünülemez. 
Kendisini bekleyen araca girerken şıklığı, zarafeti ve karizmasıyla dikkat çeken bu hanımefendi, kan kırmızısı ayakkabısının sivri topuklarından birini düşmanının gövdesine sapladıktan ve onu şiddetli tekmelerle dışarı savurduktan sonra şıklığı ve zarafeti hafif yaralar almış olsa da karizmasını karesiyle çarparak çıkıyor arabadan. Bu sahneden sonra, Lorraine'in hızına isteseniz de yetişemezsiniz. 
“Sarışın Bomba”nın kahramanı, Berlin'in tüm gerilimini mıknatıs gibi üzerine çekerken, önüne çıkan herkesi dümdüz edecek ve emin olun, dövüşürken saçı bile bozulmayan hemcinslerinin aksine hırpalanacak, yaralanacak, kan kusacak ve hayatta kalmak için her şeyini ortaya koyacak. 


Ajan Lorraine, hayatta kalmak için her şeyini ortaya koyuyor. 


Filmde Lorraine'in Berlin macerası geri dönüşlerle anlatılıyor. Hikâyeyi İngiliz Gizli Servisi ve CIA yetkililerinin önünde bir sorgu odasında anlatan kahramanımızın, maceradan sağ çıktığını bu sayede öğreniyoruz. Ama asıl merak ettiğimiz, Lorraine'in anlattığı hikâyede gizli: Sağ kalmak için ödediği bedel. Berlinde ona yardımcı olmak üzere görevlendirilen, hafif çatlak meslektaşı David 

Percival'ın 80'lerin Berlin'ine kendini fazlaca kaptırması, sonuç odaklı ajanımızın yer yer sabrını taşırsa da; peşindeki KGB ajanları ve izini sürdüğü listenin yanlış 


James McAvoy'un oynadığı Percival, filmin çılgın kahramanı. 


MEŞHUR SAHNE 


kişilerin elinde nice insanın hayatına mal olacağı düşüncesi Percival'ı dertlerinin en sıradanı yapıyor haliyle. Percival rolünde James McAvoy, rayından çıkmış, tekinsiz karakterleri canlandırma konusundaki ustalığıyla yine harikalar yaratıyor. Filmin, tüm tehlikelerine karşı hafif büyülü, bol neon ışıklı 80”ler atmosferinin, dönemin şarkılarıyla birlikte özellikle Percival'ın performansına büyük oranda katkıda bulunduğu gözlerden kaçmasın. 


GRAFİK ROMAN UYARLAMASI 
“Sarışın Bomba”, Antony Johnstonın 2012'de kaleme aldığı grafik roman “The Coldest City”den uyarlanmış. Soğuk Savaş döneminde geçen ajan gerilimlerinin izinden giden “The Coldest City” daha az hareketli, aksiyondan 

çok gerilimi malzeme eden yapısıyla, beyazperde uyarlamasından ayrılıyor. 
“Sarışın Bomba”yı seyir zevki yüksek bir aksiyon yapan, filmin en büyük kozu, elbette Charlize Theron. Bu, Theron'ın ilk solo aksiyon deneyimi değil. Yıllar önce “on Flux”ta da siyahlara bürünüp kötü adamları fena benzetmişti. Ama kadın kahramanına seksi bir kostümden fazlasını revâ görmeyen “#on Flux”a karşılık, ona hem güçlü bir kişilik hem de kişisel zaaflar yükleyen “Sarışın Bomba” ayakları yere basan bir aksiyon olarak, daha uzun yıllar zevkle izlenecektir. 


“Sarışın Bomba”nın kitaplara geçecek bir sekansı var. 
Kahramanımızın düşmanlarını da peşinden sürükleyerek harap haldeki bir apartmana girip orada tozu dumana kattıktan sonra ardında cesetler bırakarak tekrar sokağa çıkışı ve dudak uçuklatacak bir araba takibinden oluşan bu sekansın, öyle olmadığı halde tek seferde çekilmiş gibi görünmesi yönetmen David Leitch, görüntü yönetmeni Jonathan Sela ve kurgucu Elisabet Ronaldsdöttir'in ortak 
marifeti. İzlerken adeta nefes almayı unutturan yaklaşık 10 
dakikalık bu sekans, aslında 40 ayrı çekimin birleşimi. 
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Mutlu bir ilişkisi olan ancak aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı istemeyen genç bir kadının hayatına sevimli bir afacan girerse ne olur?.. 
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üzgar” sinemalarımızda 19 

Ocak'ta gösterime girmiş yeni 

bir yapım. Serkan Acar'ın 

yönettiği bu eğlenceli aile filmi, aslında aile olmak istemeyen ama ailenin değerini küçük bir çocuk sayesinde keşfeden bir kadının hikâyesini anlatıyor. Kahramanlarımızdan Ece (Belçim Bilgin), çocuk bezi üreten bir firmada üst düzey görevli konumunda çalışan özgür ruhlu biri. 35 yaşındaki Ece'nin 2 yıldır Alper (Halil Sezai) ile süren mutlu ilişkisi var fakat evlilik konusunda kararsız. 
Alper çok istemesine rağmen, Ece'nin çocuk sahibi olma fikrine karşı adeta alerjisi var! 


YEŞİLÇAM'A SELAM 

Ece'nin çocuk sahibi olma fikrine dair bu olumsuz bakış açısı ise beklenmedik bir rastlantıyla değişmeye başlayacak. 
Kapkaççıların elinde hırsızlık sırlarını öğrenen ve hızlı koşması yüzünden 

Tazı lakabını almış olan 10 yaşındaki Rüzgar'ın (Ata Berk Mutlu) Ece'nin hayatına girmesi, büyük bir değişimin de miladı olacak. Öte yandan kapkaççı çetesi Tazı'nın peşine düşmüş ve kıymetli elemanlarını geri istemekteyken, Ece ve Alper, adeta Rüzgar sayesinde bir aileye dönüşecek ve onu kaybetmemek için ellerinden ne gelirse yapacaklar. 
“Rüzgar” konusu itibariyle akla hemen dünya edebiyatından Charles Dickens'ın ölümsüz eseri “Oliver Twist”i getiriyor. 
Victoria döneminin ünlü yazarı, büyük ölçüde kendi çocukluğunda yaşadığı yoksulluk ve olumsuz yaşam şartlarından beslenerek, Oliver Twist gibi okurların vicdanına dolaysız yoldan ulaşabilen bir karakter ortaya çıkarmıştı. Bu edebiyat klasiği bir yana, “Rüzgar” özellikle 


Ata Berk 


Yeşilçam'ın altın dönemi diyebileceğimiz 
1960 ve 70'lerde Parla Şenol, Zeynep 
Değirmencioğlu, Ömer Dönmez, Sezer İnanoğlu gibi çocuk oyuncuların seyirciyi alıp sürüklediği filmleri de akla getiriyor. 
Başrollerde Belçim Bilgin ve Halil Sezai'ye Rüzgar / Tazı rolüyle eşlik eden Ata Berk Mutlu, filmi sempatik kılan önemli unsurlardan biri. Henüz 12 yaşındaki bu sevimli ve yetenekli oyuncu, 2009 yılında yani henüz dört yaşındayken kameralara bir televizyon dizisiyle merhaba demişti. 
“Rüzgar”, Mutlu'nun şimdiye kadar rol aldığı dördüncü sinema filmi. Daha önce Murat Şeker'in yönettiği “Arkadaşım Max”, Cem Yılmaz'ın yönettiği “Pek Yakında” ve Taner Gündöner imzalı “Bana Adını Sor”da oynamıştı. 

Yönetmen Serkan Acar ise sinemaya 2003 
yılında “Ekmek Davası” belgeseliyle adım attı. Daha sonra Özcan Alper'in ilk filmi 


“Rüzgar”, tüm ailenin bir arada izleyebileceği bir komedi. 


“Sonbahar”ın yapımcısı olarak duyduk adını. İlk uzun metrajlı kurmaca filmi “Aşk ve Devrim” ise Acar'a 23. Ankara Film Festivali'nde Mahmut Tali Öngören Ödülü ile 18. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazandırdı. Acar'ın yönetmen koltuğuna senarist Yılmaz Okumuş ile birlikte oturduğu, Karadeniz'in yemyeşil coğrafyasının fona yerleştiği “Bizum Hoca”, başrolde Cezmi Baskın'ı karşımıza çıkarmıştı. Cezmi Baskın “Rüzgar”da da rol alıyor ve filmin kötü adamlarından birine hayat veriyor. 
Filmde ayrıca yardımcı rollerde Nebil Sayın, Altuğ Yücel ve Hülya Duyar gibi tiyatro kökenli oyuncularımız da rol alıyor. Çocuk bir karakteri ön plana alan az sayıdaki yerli filmden biri olan “Rüzgar” sevgi, fedakârlık ve dostluk temalarını işleyen, tüm ailenin birlikte ekran karşısında keyifle vakit geçireceği bir film. 


RÜZGAR 


Yapım 
2018, Türkiye 


Tür 


Romantik Komedi 


Yönetmen 
Serkan Acar 


Oyuncular 
Belçim Bilgin, 
Halil Sezai, 

Ata Berk Mutlu, 
Cezmi Baskın 
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Erkeklik kodlarıyla dalgasını geçen film, “'hayallerdeki baba'yı tanımlıyor. 


irileri kusursuz babalığın 

kitabını yazdıysa, “Babalar 

Savaşıyor”un kahramanı Brad 

Whitaker, mutlaka o kitabı okumuş olmalıydı. Gece gündüz, henüz evlendiği Sara'nın iki çocuğuna nasıl daha iyi bir baba olacağını düşünüyordu. Kimsenin aklına gelmeyecek jestler yapıyor, kimsenin uğraşmayacağı ayrıntılar için günlerini harcıyordu. Okula bırakmalar, okuldan almalar, kahvaltılar, uykudan önce masallar, hediyeler... 
Bunlar onun için nefes almak kadar doğaldı. Hayatta her şeyden çok baba olmak isteyen bir adamdan bahsediyoruz. Madem kendi çocuğu olamayacak, bari Sara'nın çocuklarına hayallerindeki gibi bir baba olabilsin. Ama gelin görün ki, onca emek sonunda, tam da çocuklar onu baba olarak kabul etmek üzereyken, Brad'in babalık itibarını yerle bir edecek bir adam çıkageldi: 


ZIT KUTUPLAR GÜLDÜRÜR 


Çocukların gerçek babası, Dusty Mayron. 


İki yıl önce izlediğimiz “Babalar Savaşıyor” işte tam bu noktada yakalamıştı Brad'i. Üvey baba ile biyolojik babanın çocukların kalbini çalmak için verdikleri savaş, gün gelmiş, Sara'ya kadar dayanmıştı. Duygularını gizlemeyen, yumuşak başlı, iyi niyetli Brad ile sert adam Dusty'nin kapışması, hayli komik anlara gebeydi, ama ilginçtir, Brad'in hastanelik olmasını gerektirecek sayısız kazanın ardından, en çok da çocukların iyiliği için babalık müessesesini paylaşmayı becermişlerdi sonunda. 

“Babalar Savaşıyor”, daha önce de perdede zıt kutupları canlandırmış Will Ferrell ile Mark Wahlberg'ün komedi yetenekleri sayesinde, gişede yapımcıların yüzünü hayli güldürmüştü. O yüzden 


yi 
Mark Wahlberg ve Will Ferrg ikilisi, çalışırken doğaçla da bolca yer yermişler. 


devam filmi “Babalar Savaşıyor 2” için fazla beklememize gerek kalmadı. İkinci filmde, ilk filmdekinden çok daha büyük sorunlar bekliyor kahramanlarımızı. 
Yeniden evlenen ve üvey kızına kendini bir türlü sevdiremeyen Dusty'nin, Brad'i artık çok daha iyi anladığı kesin. Özellikle onu her yönden beşe katlayacak biyolojik baba Roger, kendisinden ölesiye nefret ederken... Diğer yandan iki ev arasında mekik dokuyan çocuklar, bu durumdan şikayet etmeye başladılar bile. 
Tek ve büyük bir aile olmak istiyorlar. 
Bilhassa Noel döneminde. Yapılacak tek bir şey var: Noel'i bir arada kutlamak. 
Tüm biyolojik ve üvey ebeveynler tek çatı altında! Bu cümbüşü daha da renklendirmek için ne yapılabilir dersiniz? Brad ve Dusty'nin babaları ne güne duruyor? 
Çağıralım gelsinler. 


#4” 


Devam film, ilk filitiiğ izlememiş olanların da anlayacağı biçimde tasarlanı 


“Babalar Savaşıyor 2”ye ismini veren “babalar”, artık Dusty ve Brad değil. Zira ikili, neredeyse yakın dost mertebesine erişmiş durumda. Ancak Dusty'nin hayırsız babası Kurt ile Brad'in fazla neşeli babası Don, birbirine taban tabana zıt kişilikleri ve hayat tarzlarıyla, çocukların kafalarındaki “dede” imajını bulandırmak üzere. Filmin kadrosuna eklenen usta aktörler John Lithgow ve Mel Gibson'ın, ilk filmin şiddet göstermek yerine sevmeyi salık veren, öfke yerine anlayışı destekleyen hikayesine nasıl katkıda bulunacağını merak ediyorsanız, devam filmini kaçırmayın. Tıpkı ilk filmdeki gibi, Dusty ve Brad'in babaları arasındaki kutuplaşma üzerinden erkeklik kodlarıyla dalgasını geçen ve hayallerdeki baba figürünü yeniden tanımlayan “Babalar Savaşıyor 2” büyük eğlence vaat ediyor. 


BABALAR 
SAVAŞIYOR 2 


Yapım 
2017, ABD 


Tür 
Komedi 


Yönetmen 
Sean Anders 


Oyuncular 
Will Ferrell, 
Mark Wahlberg, 
Mel Gibson 
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Hafızalarda hâlâ tazeliğini k Jan Amerika tarihinin en büyük petrol kuyusu patlaması D ter Horizon felaketinin filmi, yaşanan gerçek trajediye ayna tutuyor. 
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DEEPWATER 


HORIZON: 
BÜYÜK 


FELAKET 


Yapım 

2016, Hong Kong, 
ABD 

Tür 

Aksiyon, Dram, 
Gerilim 
Yönetmen 

Peter Berg 


Oyuncular 
Mark Wahlberg, 
Kurt Russell, 
Gina Rodriguez 


ir Mark Wahlberg karakteri olmak fazlasıyla çileli bir iş olabilir, ama kimse sıkıcı olduğunu iddia edemez. “Kusursuz” bir fırtınayla aşık atabilir, “maymunlar gezegeni”ne düşebilir veya robotlar savaşırken dünyanın yok olmaması için yedek kuvvetlere liderlik edebilirsiniz. Biliriz ki, Wahlberg, asla kimsenin umursamadığı veya kimseyi umursamayan karakteri oynamaz. Eğer onu azıcık tanıyorsak, mutlaka ya günü kurtaracak ya da günü kurtarırken kendini feda edecektir. Bu açıdan bakılacak olursa, “Deepwater Horizon: Büyük Felaket” gibi yaşanmış bir felaket hikâyesi için Wahlberg'ten iyi bir kahraman bulamazsınız. Son beş yıldır filmlerinin başrollerini hep Wahlberge veren yönetmen Peter Berg de böyle düşünüyor olmalı. 
“Deepwater Horizon: Büyük Felaket”, 2010'da Meksika Körfezinde meydana gelen petrol kuyusu patlamasını konu alıyor. Peter Berg'ü, yakın geçmişe ait gerçek bir felaketi beyazperdeye taşımak üzere harekete geçiren, başlangıçta, kazada hayatını kaybeden 11 kişinin patlamadan kısmen sorumlu tutulması olmuş. Hem halkın hem de medyanın o 


rodaki usta 


dev petrol platformunda tam olarak ne yaşandığını bilmemesi ve petrol sızıntısı- nın gelecek nesilleri de etkileyecek kadar büyük oluşu, hikâyenin bir de gerçeklere sâdık kalarak anlatılması ihtiyacını do- 


gurmuş. Bu yüzden “Deepwater Horizon: 


Büyük Felaket” ağırlıklı olarak insan hikâyelerine odaklanan, tek bir kahramana bel bağlayan, karakterler arasına küçük tatlı aşklar sıkıştıran, tipik bir felaket filmi değil. Bunun yerine, yaraları henüz çok taze olan bu felaketin saatler öncesinden başlayarak, o platformda ça- 


Mark Wahlberg, fedakâr kahraman rolüfide çok inan dd 


GERÇEK FELAKET 


2010'da BP'ye ait petrol platformu Deepwater Horizon'da gerçekleşen patlama, 11 kişinin hayatına mâlolmuş, petrol sızıntısı büyük oranda Meksika Körfezi'ne yayılmıştı. Deepwater Horizon felaketi, tüm zamanların en büyük çevre felaketlerinden biri olarak görülüyor. Kazanın sorumlusu olan BP'nin yıllar süren davalar sonunda ödediği ceza, milyar dolarları buldu. 
Kaza, suda yaşayan organizmalardan başlayıp besin zincirine kadar varan bir boyutta, ekosistemi derinden etkiledi. Zararın gerçek boyutu hakkında sadece tahminler yürütülebiliyor. 


Film için, gerçek petrol platformunun bir eşi inşa edilmiş. 


lışmanın nasıl bir şey olduğunu, nelerin ters gitmiş olabileceğini, öylesine devasa bir patlama sonrası verilen hayatta kalma mücadelesinin boyutunu sorgulayan bir filmle karşı karşıyayız. 


ÖLÜM-KALIM SAVAŞI 

O gün patlamanın olduğu bölgede çalışan gerçek kişilerin hikâyelerinden yararlanarak yazılan senaryo, Wahlberg'ün karakteri Mike Williams 

ve Kurt Russellın canlandırdığı Jimmy Harrellın liderlik ettiği ekiple, Deepwater Horizon platformunun sahibi olan BP'nin yetkililerini karşı karşıya getiriyor. Patlama öncesi karakterleri hızlıca tanıyıp, ihmaller ve hatalarla yüzleşirken, patlama sonrası işçilerin sızıntının büyümesini engellemek için yaptıkları fedakârlıkları ve verdikleri ölüm-kalım savaşını izliyoruz. 
Yönetmen, hem oyuncuların hem de seyircilerin gerçeğe olabildiğince yaklaşması için, filmi yeşil perde önünde değil de gerçek setlerde çekmek istediğinden, gerçek petrol platformunun bir eşini yapmakla görevlendirilen teknik ekibin işi hayli zormuş doğrusu. Ancak tam da bu sayede, insan eliyle gerçekleşen, yaşanmış bir felaketin tam göbeğinde olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleme fırsatına sahibiz. BP müdürlerinden birini canlandıran John Malkovich, “Filmin kurduğu dünyaya daha önce perdede hiç rastlamadık” diyor. Suyun yüzeyinden yukarı doğru metreler boyunca yükselen ağır metallerin ve petrolden kararmış suratların dünyası bu. 

Gerçek bir set kurmaya niyetlenmeden önce, filmi, felaketin gerçekleştiği sularda çekmek isteyen yönetmenin, projeye rehberlik etmekten çekinen BP çalışanları yüzünden bu planından vazgeçtiği de bilinenler arasında. Oysa hem Berg hem de Wahlberg, BP'yi hedef göstermek yerine güvenliğin önemini hatırlatmayı tercih ettiklerini vurguluyor. 
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aratıcılık için neye ihtiyacınız olabilir? Hele ki bir 

de yazarsanız, kendiniz ve 

daktilonuzla başbaşa kaldığınız uzun saatlerde boş sayfaları doldurmak için belli ki ilham perisinden başkası size yardımcı olmayacaktır. “Black Butterfly” böylesine çetrefilli bir mevzuyu hakettiği üzere gerilim türüne taşımayı başarıyor ve aralarında türün üstadı olan Stephen King'in de olduğu uzun bir edebiyatçılar listesine selam durmuş oluyor. Antonio Banderas'ın canlandırdığı Paul, işte tam da yaratıcılığı tıkanmış, boş kâğıtlar üzerine tıkandım kaldım mealinde notlar yazmak dışında cümle kuramayacak duruma gelmiş bir yazar. Oysa ki şehirden ve kalabalıklardan uzak bir dağ evinde ilham perisini beklemek üzere inzivaya çekilmenin kâğıt üzerinde romantik bir manzara oluşturduğu kesin. Gelgelelim ilerleyen dakikalarda burası kafa dinleyici bir mekân olmaktan cıkacak ve yalnızlığın ortasında kimsenin anında yardıma koşamayacağı bir yer olacak. 


DOST KİM, DÜŞMAN KİM? 
Kuşkusuz bunda yazarımızın bütün belaları adeta üzerine çeken umursamaz hallerinin de rolü var. Hayattaki başarısızlıklarını alkolle yatıştırmaya çalışan kahramanımız, bunun onu hedeften uzaklaştırdığı gibi daha kızgın bir insan yapan etkilerinden habersiz görünüyor. 
Kuşkusuz bu kısır döngü kırılmaya mahküm. Nitekim çok geçmeden bir bar kavgasında ona yardım eden genç bir adamın varlığıyla yazarın olduğu kadar bizim de dünyamız değişiyor. 
Holywoodda da baştacı edilen İrlandalı aktör Jonathan Rhys Meyers'ın canlandırdığı genç adamın hepimizi ikircikliğe düşüren şüpheli davranışları, kuşkusuz 


Filmin tonu adım adım gerilime dönüşüyor. 


ber Perabo ve tonio Banderas. 


ANTONIO BANDERAS 


Antonio Banderas”'ı çoğumuz 90'lardaki ünlü çıkışını simgeleyen “Maskeli Zorro” olarak tanısak da, bir zamanlar Pedro Almadovar'dan sorulan Madrid sinema ortamlarına aktığı 1980'li yılların başından bu yana oyunculuk yapıyor. Zaten Hollywood'un dikkatini de 29 yaşındayken rol aldığı Almadovar filmi “Tie Me Up! Tie Me Down!” ile (1989) çekmişti. Sonrasında, Oscar ödüllü “Philedelphia” (1993) , “Vampirle Görüşme” (1994) ve “Desperado” (1995) derken, şöhreti dünyayı sardı. 
Arada 'Latin yakışıklısı” olarak anılmak, “Suikastçi” misali filmlerin “kötü adamı' olmak, ABD'de üne kavuşmanın bedellerinden birkaçı. Neyse ki memleketi İspanya'da şanıyla bitirdiği tiyatro okulunun emeklerini boşa çıkarmadığı devasa bir kariyeri ve hayran kitlesi var. 


hakkında kesin bir karar vermemizi engelliyor. Bir de bölgede işlenen cinayet haberleriyle artan tekinsiz atmosferde kimin dost kimin düşman olduğu konusunda sezgilerimiz iyice bulanıklaşıyor. 
“Black Butterfly” oturma odamızın güvenli ortamında kendimizi olayların akışına bırakmaktan, yani olabildiğince gerilmekten keyif alacağımız filmlerden. 
Film, gerilimi tırmandırırken türün merakla izlenen örneklerinde olduğu gibi bizi meşhur “kim yaptı sorusunun peşine düşürüyor elbette ama, aynı zamanda 

da hedefe kilitlenmek yerine anın tadını çıkarmamızı sağlıyor. “Papillon Noir”ın (2008) yeniden çevrimi olan film, Antonio Banderas ve Jonathan Rhys Meyers'ın yeteneklerinden azami düzeyde faydalanıyor. Filmin adı, çoğu kültürde ölümü 

/ belayı simgelerken, kimi kültürlerde 

de olumlu değişim olarak yerini bulan, muhtelif manalara sahip. Bir yazarın tıkanma halini anlatan bir filme de böyle çelişkili manalar doğrusu pek yakışıyor. 


va e çe KAM ) 


. e r do dikk e” ön E OSiMGİDEY daşıyor. 


SİYAH 
KELEBEK 


Yapım 
İspanya, ABD, İtalya 


Tür 
Gerilim 


Yönetmen 
Brian Goodman 


Oyuncular 
Antonio Banderas, 
Jonathan Rhyes 
Meyers, 

Piper Perabo 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utbolu dünyasından ciddi bir adli tıp vakasını p on”, çok ses getirmiş gerçek bir olaya dayanıyor. 
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Ik olarak 80'li yıllarda DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince grubunun MC'si olarak tanınan rapçi Will Smith, 90'lı yılların sevilen komedi dizilerinden “The Fresh Prince of Bel- Air” ile 
oyunculuğa da başlamıştı. Söz konusu 10 
yıl boyunca hip-hop müziğin kazandığı popülarite nedeniyle Will Smith de televizyon ekranlarından eksik olmadı. 
“Çılgın İkili” “Kurtuluş Günü” veya “Siyah Giyen Adamlar” gibi büyük bütçeli gişe filmlerindeki başrolleri sayesinde de oyunculuğa iyice ısındı. Fakat bir gün kendisinin Oscar ödülüne aday gösterilecek kadar saygın bir oyuncuya dönüşeceğini o yıllarda kimse tahmin etmiyordu. 
Geçtiğimiz yıl büyük beğeni toplayan “Concussion”, Smith'in şu ana kadarki oyunculuk serüvenindeki en önemli halkalardan birisi. Smithe Altın Küre ödüllerinde adaylık kazandıran filmin hikâyesi, Amerikada çok ses getirmiş gerçek bir olaya dayanıyor. 
Adli tabip Bennet Omalu, hayatını kaybeden eski bir futbol oyuncusunun otopsi raporunu incelerken şüpheye kapılır. 
Genç yaşta sağlığı düşüşe geçen oyuncu- 


nun beynini incelediğinde ağır bir hasar olduğunu fark eder. Yaptığı araştırmalar sonucunda, benzer şekilde genç yaşta hayatını kaybeden başka futbol oyuncularının da ağır beyin hasarı aldığı ortaya çıkar. Bunu kamuoyuna açıklamaya çalışan Omalu yoğun bir baskıyla karşılaşır, çünkü futbol çok sevilen bir spordur. 
Olayı takip ettikçe Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nden yetkililerin tehditleri ve ırkçı hakaretlerine bile maruz kalır. 


GERÇEĞİ SAVUNMAK ZOR 
Omalu'nun yaptığı araştırmalar Amerika'da 2009 yılında GO dergisinde yayımlanan bir makaleye konu olmuştu. O günden bu yana CTE (kronik travmatik ensefalopati) Amerikan futbol dünyasın- da tartışmalı bir konu. Kafaya üst üste alınan darbeler sonucunda ortaya çıkan bu nörodejeneratif hastalığın gündeme gelmesinde ise Omalu'nun araştırmaları büyük önem taşıyor. Futbol endüstrisinin Amerikan popüler kültürünü ne kadar etkilediğini düşünürsek, bu çarpıcı ve hatta şoke edici olayın sinemaya uyarlanmasının bir süredir gündemde olması da 


şaşırtıcı değil. İlk olarak ünlü yönetmen Ridley Scott Amerikan futbolundaki beyin sarsıntısı vakaları hakkında bir film üzerinde çalışmaya başlamış ve kaynak olarak Omalu'nun araştırmalarını kullandığını dile getirmişti. Sonraki yıllarda senaryo aşamasında duraklamaya giren bu proje, yerini “Concussion'a bıraktı. 
Senarist/yönetmen Peter Landesman, GO'da yayımlanan söz konusu makaleden yola çıkarak yazdığı senaryo ile yapımcıları ikna etmeyi başardı. 

Bennet Omalu rolünde müthiş bir performans sergileyen Will Smithe, Alec Baldwin, Albert Brooks, David Morse, Eddie Marsan, Luke Wilson gibi başka ünlü isimlerin eşlik ettiği “Concussion” bu tarz gerçek olayları konu alan klasik Amerikan filmlerinin izinden gidiyor. 
Gerçeği savunan bir adamın sürükleyici hikâyesini anlatan film, özellikle gerilimi iyi ayarlanmış senaryosu ve oyuncu performanslarıyla eleştirmenlerin de beğenisini topladı. Özetle, spor filmi severler kadar dört başı mamur bir dram izlemek isteyen seyircileri de kendisine bağlayacak, etkileyici ve iddialı bir yapım. 


DOĞRUYU 
SÖYLE 
Yapım 


2017, İngiltere, 
Avustralya, ABD 


Tür 
Dram 


Yönetmen 


Peter Landesman 


Oyuncular 
Will Smith, 
Alec Baldwin, 
Albert Brooks 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üm zamanların en sevilen süper kahramanlarından Batman'i sinemaseverler daha ziyade çekildiği döneme damga vurmuş iki film serisiyle tanıyorlar. 
Tim Burton'ın 1989 yılında yönettiği “Batman” ve onu takip eden 1992 yapımı “Batman Returns” popüler kültürün hemen her alanında yarattıkları etkiyle hem sinemadaki çizgi roman uyarlamalarının hem de gişe filmlerinin geleceği için belirleyici bir rol üstlenmişlerdi. 
Christopher Nolan'ın son 10 yıla damgasını vuran Batman üçlemesi ise daha karanlık, ciddi ve eleştirmenler tarafından önemsenen süper kahraman filmlerinin habercisi oldu. 
Fakat DC Comics'in gözde kahramanının film uyarlamaları aslında çok daha önceye dayanıyor. 
İlk kez 1943 yılında 15 bölüm olarak sinemalar- 


BATMAN 


GOTHAM BY GASLIGHT 


1989 yılında yayımlanmış aynı adlı çizgi romandan 
uyarlanan ve 19. yüzyılda geçen “Gotham by Gaslight”, bilimkurgu meraklılarına da hitap ediyor. 
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BATMAN: 
GOTHAM BY 
GASLIGAT 


Yapım 
2018, ABD 


Tür 
Animasyon, 
Aksiyon, Macera 


Yönetmen 

Sam Liu & 

Seslendirenler & 
Bruce Greenwood, N N 
Jennifer Carpenter, 


Chris Cox 


« 


da gösterilen seriyal film ile beyazperdeye uyarlanan Batman çizgi romanları, 60'lı yıllarda da başrolünde Adam West'in yer aldığı televizyon dizisine kaynaklık etmişti. Bu diziyi Batmane yine West'in ses verdiği animasyon bir dizi takip etti. Günümüzde de büyük bütçeli gişe filmlerinin yanında animasyon uzun metrajlarla Batman'in sinema macerası sürmekte. Yapımcılığını DC Entertainment ve Warner Bros'un birlikte üstlendikleri “Batman: Gotham by Gaslight” ise bunun en son örneği. 


KÖTÜ ADAM 'KARINDEŞEN JACK “Batman: Gotham by Gaslight” 1989 yılında yayımlanmış aynı adlı çizgi romandan uyarlanmış. Seyirciyi “gaz lambalı bir Gotham'”a davet eden adından da anlaşılacağı üzere, hikâye diğer Batman maceralarından farklı olarak 19. yüzyıl sonlarında geçiyor. Hatta Gotham by 

Gaslight, DC Comics süper kahramanlarının kendi alışıldık evrenleri dışına taşındıkları, Elseworlds adı verilen maceraların ilk örneği olarak kabul ediliyor. 

Gotham şehrini bir nevi Victoria devri Londrası gibi resmeden bu macerada Batman'in karşısına çıkan kötü adam da Karındeşen Jack oluyor. 
Meşhur Karındeşen Jack efsanesiyle klasik Batman hikâyesini harmanlayan bu macera, her 


BRUCE GREENWOOD 


“Batman: Gotham by Gaslight”da yarasa kostümlü süper kahramana ses veren 

Bruce Greenwood, 70'li yıllardan bu yana sayısız film ve dizide rol almış bir aktör. Kanadalı oyuncuyu özellikle JFK'i canlandırdığı “Yakın Tehlike” filmiyle hatırlayabilirsiniz. 
Yakın dönemde Pike karakterini canlandırdığı Star Trek filmleriyle daha genç bir izleyici kitlesine de ulaşan Greenwood, “Exotica” ya da “Başka Bir Dünya” gibi Atom Egoyan filmlerinde de unutulmaz performanslar sergilemişti. “Batman: Gotham by Gaslight”, Greenwood'un ilk Batman seslendirmesi değil. Oyuncu daha önce Young Justice isimli animasyon dizi ve “Batman: Under the Red Hood” isimli animasyon filmde de Batman'e ses vermiş ve övgü toplamıştı. 


Animasyonun hem görsel dünyası hem metni referanslarla dolu. 


iki öyküye de ilginç bir boyut katıyor. Batman evreninden tanıdığımız sadık uşak Alfred, polis memuru James Gordon, Harvey Dent ya da Selina Kyle/Kedi Kadın gibi karakterler de bu macerada yerlerini alıyorlar. Batman, geceleri Gotham'ın tenha sokaklarında hayat kadınları ve revü kızlarını öldüren Karındeşen Jack'i yakalamaya çalışırken James Gordon'ın ve Selina Kyle'ın yardımını alıyor. Hikâye ilerledikçe katilin kim olduğuna dair sürpriz gelişmeler de seyirciyi de bekliyor. 

Hem görsel dünyası hem de metni referanslarla dolu “Batman: Gotham by Gaslight” sadece Batman hayranlarına değil, baştan sona taşıdığı “steampunk' estetiğiyle bilimkurgu severlere 

de hitap ediyor. Yönetmenlik göreviniyse daha önce DC için başka uzun metraj animasyonlar da yönetmiş Sam Liu üstlenmiş. Liu ve senarist James Krieg, orijinal bir fikirden yola çıkarak, alternatif Batman hikâyelerinin en yaratıcı ve en eğlencelilerinden birisine imza atmışlar. Zekice yazılmış senaryosu ve çarpıcı görselliği kadar, “Batman: Gotham by Gaslight”ın seslendirme kadrosuyla da övgüyü hak ettiğini eklemek gerek. Özellikle Bruce Wayne/Batmanl'i seslendiren Bruce Greenwood, başarılı performansıyla 


sinema tarihinin unutulmaz Batmanleri arasına adını yazdırıyor. 
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JENNİFER 
LAWRENG 


GENÇ, YETENEKLİ, ÖDÜLLÜ 


Oscar'lı aktris Jennifer Lawrence, sinema camiasındakei kuşağının en yetenekli ve en çok sevilen isimlerinden 


Mart 2018 


ennifer Shrader Lawrence, 15 Ağustos 1990'da Kentucky-Louiseville'de dünyaya geldi. Annesi çocuk kampı işletmekte, babası ise inşaat sektö- nde çalışmaktaydı. Üç kardeşin en küçüğü olan Jennifer'ın aile kökleri Alman, İskoç, İngiliz ve İrlandalı atalarına dayanıyor. Karakteristik yüzünün kaynağı, bu melezlik olsa gerek. 
Jennifer Lawrence, okullu değil alaylı oyunculardan. Oyunculuğu sevdiğini küçük yaşlarda fark ediyor ve okuldaki çeşitli müsamerelerde yer alıyor. 14 yaşında ailesiyle çıktığı New York tatilinde bir yetenek avcısı tarafından keşfediliyor. Ailesinin de desteğiyle Los Angeles'a taşınıyor ve seçmelere katılmaya başlıyor. Ünlü dizi “Monköın bir bölümünde maskot kız olarak görülüyor. T'V'deki ilk çıkışını 2007'de başlayan komedi dizisi “The Bill Engvall Show”un ana karakterlerinden biri olarak gerçekleştiriyor. 18 yaşındayken “Garden Party” adlı gençlik filminde küçük bir rol alarak sinemaya adım atıyor. İki sene sonra Amerikan bağımsızı “Winter's Bone”un başrolünü üstleniyor ve bu performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında 
Oscar'a aday oluyor ki, o sırada sadece 20 
yaşında. Bu başarının arkası çorap söküğü gibi geliyor. İlk önce X-Men serisinin yeni filminin kadrosuna seçiliyor ve serinin iki filminde rol alıyor. Kariyerindeki asıl patlamayı ise Suzanne Collins'in “Ihe Hunger Games” serisinin sinema uyarlamasında asi lider Katniss'i canlandırarak yapıyor. Bu dönemde David O. 
Russell ile verimli bir işbirliğine başlıyor. 
Arka arkaya üç film çekiyorlar beraber. 
İlki olan “Silver Linings Playbook” ile, henüz 23 yaşına basmadan En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanıyor. Yönetmenle sonraki filmlerinden de -“American Hustle” (yardımcı rol) ve “Joy”- iki Oscar adaylığı alarak ve söz konusu bu üç filmle de Altın Küre kazanarak, kendi yaş grubunun rekoruna imza atıyor. Geçen senenin olay filmi “Mother!”daki bir nevi “kurban tanrıça performansı ise hâlâ konuşulmakta. 
2013'te Time dergisinin yayınladığı 'dünyanın en etkili 100 insanr listesine giren Jennifer Lawrence, Dior'un reklam yüzü de oldu aynı zamanda. Genç yıldız sinema dışındaki hayatı önemseyen oyunculardan... Bu yıl ve özellikle 2019'da sinema projelerinde yer almak istemediğini açıkladı. Nedeni ise politik ve sosyal faaliyetlere daha fazla zaman ayırmak istemesi. 
Lawrence şimdiye kadar başardıkları kadar bundan sonra başaracaklarıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor. 


BU AY TİVİBU “SEÇ İZLE"DEKİ JENNIFER LAWRENCE FİLMLERİ 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WINTER'S BONE (2010) 
GERÇEĞİN PARÇALARI 
Sessizlik yemini eden 

17 yaşındaki Ree Dolly, 
ortadan kaybolan babasını aramaktadır. Ancak bilgisi- ne başvurduğu herkes genç kızı geri çevirir. Bu durum Ree'yi bir seçim yapmaya zorlayacaktır. 


THE HUNGER GAMES: 
MOCKINGJAY - 

PART 1 (2014) 

Çeyrek Asır Oyunlarından sağ kurtulan Katniss, isya- nın sembolik lideri Alaycı 
Kuş olmayı kabul eder. Katnissden nefret eden Başkan 
Snow, ondan intikam almanın peşindedir. 


JOY (2015) 

Joy, boşandığı eşi ve sorunlu ailesiyle düzenli bir hayat sürmeye çalışmaktır. 
İcat konusunda yetenekli olsa da kendini geri plana itmiştir. Sonunda, hayallerinin peşinden gitmeye karar verir. 


MOTHER! (2017) 
ANNE! 


X-MEN: FIRST CLASS 
(2011) 

X-MEN; BİRİNCİ SINIF 
Soğuk Savaş dönemi... 


| li CTA ile çalışan Charles 


Xavier, Sebastian Shaw'un başını çektiği mutantların peşindedir. Bu sırada yolu, Shaw'dan intikam almak isteyen Erik ile kesişir. 


THE HUNGER GAMES: 
MOCKINGJAY - 

PART 2 (2015) 

Başkan Snow, Katniss'i öldürmeyi kafasına koymuştur. Katniss ise en yakın arkadaşlarıyla birlikte Panem'in vatandaşlarını özgürlüğe kavuşturmak için tehlikeli bir plan hazırlar. 


X-MEN: APOCALYPSE 
(2016) 

Dünyanın ilk ve en güçlü mutantı olan Apocalypse uyanır, Dünyayı yöneten 


? insanlara karşı bir grup 
4 mutantı bir araya getirir. 


İnsan ırkına karşı bu mücadelede Charles Xavier genç 
X-Men liderlik eder. 


Yaratım sancıları çeken bir yazar ve onun genç karısının evine tanımadıkları bir adam gelir. Yazarın yatıya kalmasını teklif ettiği bu misafir, çiftin ilişkisini sınayacak ve evin huzurunu bozacaktır. Darren Aronofsky'nin imzasını taşıyan film, geçen yılın en tartışmalı yapımlarından biri olmuştu. 
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KADIN FİLMLE 


MARATONU 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, hem Tivibu Vizyo 
de Seç Izle klasöründeki filmlerle kutluyoruz. 
arasında, tam 24 film! 
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EVA DOESN'T SLEEP (2015) 

YAYIN SAATİ: 08:00 

1952'de, 33 yaşındayken hayatını kaybeden Arjantin first ladysi Eva Perön, özellikle kadın ve işçi hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınıyordu. Aynı zamanda ülkenin ilk kadın siyasi partisinin de kurucusu, kadınların oy kullanmasının önünü açan kişi ve bu sebeplerle de halkın sevgilisi'ydi. Bu deneysel belgesel, tarihsel belge-görüntüler ile yaşanmış olayların canlandırmalarını bir araya getirerek, onun anısına saygı duruşunda bulunuyor. 


FRANCES HA (2012) 

YAYIN SAATİ: 09:30 

27 yaşındaki Frances, New York'ta ayakları pek de 
yere basmayan bir hayat sürdürmektedir. Paylaştığı apartman dairesi, birlikte kaldığı kız arkadaşına aittir. Bir çırak olarak dahil olduğu dans topluluğu ise, ona ciddi bir gelecek vaat etmez zira Frances'in kendini bu işe tam anlamıyla adadığı yoktur. 
Ancak bir noktada, artık büyümesi gerektiğini anlar... Komedi unsurları içeren film, son yılların en sevilen bağımsız yapımlarından. 


FATİMA (2018) 

YAYIN SAATİ: 11:00 

11 kişilik bir kadın grubu, Fatima'ya doğru, 10 
günde Portekiz'in neredeyse yarısını yürüyerek aşacakları bir çeşit hac yolculuğuna çıkar. 
Ruhani bir arınma yolculuğudur bu. Hepsinin bu yolculuğa çıkmadaki motivasyonu ve taşıdığı manevi yük farklıdır. Aşırı yorgunluk, durmak bilmeyen yağmur ve fikir ayrılıkları, iradelerini çözülme noktasına getirecektir. Geriye giderek tek bir soru kalır: Fatima'ya bir grup olarak ulaşabilecek midir? 


Tie Wiz 
Mağ Ban “Se Cema A e Mi | e 


BARELLE GİRARD 
ATYANI DEPARİMEN 


ÇAMİLLE CLAĞDEL 


4 Ye MEN NİN 
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CAMILLE CLAUDEL (1988) 

YAYIN SAATİ: 12:30 

Hayatının son yıllarını akıl hastanesinde geçiren ünlü heykeltıraş Camille Claudel'in (1864-1943) biyografisi. Camille, şöhretinin doruğundaki heykeltıraş Auguste Rodin'le tanıştıktan kısa bir süre sonra onun asistanı olur, ardından da metresi. 
Ancak bu, onun için yıkıcı bir ilişki olacaktır. 
Camille hem derin bir aşk acısı çekecek hem 

de üst seviyedeki sanatsal yeteneklerinin Rodin tarafından gölgelenmesine maruz kalacaktır. 


BREAD AND ROSES (2000) 

YAYIN SAATİ: 14:15 

İşçi sınıfı filmleriyle tanınan Britanyalı usta sinemacı Ken Loach, ABDde çektiği ilk filmde favori temasından yine şaşmıyor. Kahramanları bu kez, Meksikalı göçmenler. Film, kaçak göçmen olarak geldiği ABD'de sendikasız olarak temizlik işçiliği yapan genç bir kadının, bir aktivist ile tanışması üzerine kendini içinde bulduğu hak mücadelesini anlatıyor. Öykü, ülkede 1990 yılında gerçekleşen “Hademeler için Adalet kampanyasına dayanıyor. 


MERYL STREEP 


THE IRON LADY (2011) 

YAYIN SAATİ: 16:15 

1979'dan 1990'a kadar Birleşik Krallık'ın başbakanlık görevini sürdüren, tartışmalı politik figürlerden Margaret Thatcher'ı Meryl Streep'in canlandırdığı bir biyografik dram. Film, TThatcher'ın 2000'li yıllardaki halini karşımıza çıkarırken, genç kızlığından görev başında olduğu yıllara, geçmişteki önemli gelişmeleri geriye dönüşlerle aktarıyor. Senaryonun ekseni, TThatcher'ın çoktan vefat etmiş kocasıyla sohbet ettiği halüsinasyonlara dayanıyor. 


BARBARA (2012) 

YAYIN SAATİ: 18:10 

Günümüz Alman sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Christian Petzold'ün imzasını taşıyan film, 1980 yılının komünist Doğu Almanya'sında geçiyor. Filme adını veren Barbara, küçük bir kasabada çalışmak üzere sürgüne gönderilen bir doktor. Kahramanımız, erkek arkadaşıyla birlikte Danimarka'ya kaçmayı planlamakta; bir yandan da görevini yerine getirmektedir. Kaçış günü yaklaştıkça, yavaş yavaş psikolojik dengesini yitirmeye başlar. 


THERESE DESGUEYROUKX (2012) 
YAYIN SAATİ: 20:00 

“Amelie” filmiyle şöhrete kavuşan Audrey Tatou'nun başrolde olduğu, 1920'lerde geçen bir dram. Therese, epey genç bir yaşta iken, bir hanedanın mirasçısı olan bir adamla evlenip kısa süre sonra da çocuk yapıyor. Ancak evliliğinde aradığı tatmini bulamıyor. Duyarsız kocasıyla mutlu olmayan Therese, onun hastalığından faydalanarak kendisini özgürleştirmeye karar veriyor. Nasıl mı? İlacının dozunu her gün biraz artırarak. 


MISS YOU ALREADY (2015) 

YAYIN SAATİ: 22:00 

Jess ve Milly, çocukluklarından bu yana birbirlerinin en iyi arkadaşıdır. Yetişkin birer kadın olduklarında, dostlukları önemli bir sınavla karşılaşır. Jess'in bir çocuk sahibi olmaya hazırlandığı sırada, Milly meme kanserine yakalanır... Akla kadın dostluğunun sinemadaki klasik örneklerinden “Beaches”ı getiren öykü kulağa oldukça trajik gelse de, “Miss You Already”, aslında mizah yüklü bir film. Başrollerde Drew Barrymore ve Toni Collette var. 
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hafta sonu 09:15'te başlıyor. 29 Mart'a dek Oscar'lı Filmler 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Klasörümüz de açık olacak. İşte öne çıkanlar... 


Töreni, 4 Mart scar Özel Yayınımız ise 1-7 Mart arasında Tivibu Vizyon'da. Maraton, hafta içi 19:30, 


THE HATEFUL 
ELGHT (2015) 

5 MART 22:00 
Usta besteci Ennio 
Morricone'ye uzun kariyerindeki 

ilk Oscar'ını kazandıran film, 
Tarantino usulü bir western. Wyomingf'in zorlu doğa koşullarının ortasında, yaklaşan fırtınanın gölgesinde bir grup yabancı büyükçe bir ahşap dükkanda bir araya gelirler. 


THE LIVES 
LİVES or OF OTHERS 
OTHERS | (2006) 

>> 6 MART 19:30 
2007'de Yabancı 
Dilde En İyi 
Film dalında 
Almanya'ya Oscar kazandıran film, bizi 1984 yılının Doğu Berlin'ine götürüyor. Toplum içinde olup bitenleri kaydedip raporlayan bir Stasi ajanı son görevine kendisini biraz fazlaca kaptırır! 


THE SEA 
“ INSIDE (2004) 
6 MART 21:45 
ii 2 dalda Oscar adayı olup Yabancı 
Dilde En İyi Film dalında ödüle layık görülen bu duygusal yapımda boyundan aşağısı felçli olarak yıllarca yatalak bir hayat süren Ramön Sampedro'nun ötanazi mücadelesine tanıklık ediyoruz. Filmin en güçlü yanlarından biri de Javier Bardem'in usta oyunculuğu. 


ROOM (2015) 
4 MART 21:30 
Annesinin küçük bir kulübede dünyaya getirdiği 
5 yaşındaki 

Jack, o güne dek oradan dışarı adım atmamıştır. 
Çıkma zamanı gelip çattığında ise onları dış dünyada neyin beklediğini bilmemektedirler. 4 dalda Oscar adayı olan filmle Akademi, Brie Larson'u En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle layık görmüştü. 


STILL ALICE > BLACK HAWK SPIRITED an THE JUNGLE (2014) DOWN (2001) AWAY (2001) BOOK (2016) 
4 MARI 15:00 2 MART 21:30 3 MART 15:25 3 MART 13:25 
Julianne Moore'u 4 dalda Oscar >» | Usta Japon N Akademi ? nicedir beklediği adayı olup En İyi v 4) animeci Hayao tarafından görsel LE m Oscar'ına Kurgu ve En İyi &  Miyazaki'nin efekt dalında Si, eigbi kavuşturan filmde Ses dallarında Pei ç pir zengin hayal taltif edilen VA “#X İ henüzerken Akademi / Sy Çİ gücünün ürünü Jeu Beok, | film, Rudyard — i sayılabilecek bir tarafından olan bu enfes —— Kiplingin yaşta Alzheimer'a yakalanan Alice ödüllendirilen bu müthiş savaş animasyonda kendisini bir anda ünlü eserinin uyarlaması. Kurtlar Howland'n ailesiyle birlikte hastalığa | filminin yönetmeni büyük usta Ridley | ruhlar, cadılar ve ecinnilerle dolu tarafından büyütülen küçük çocuk karşı verdiği mücadeleyi izliyoruz. Scott. ABD'nin 1993'te Somali'de bir paralel dünyada bulan küçük Mowxgli, kötü kalpli Kaplan Shere Filmin oyuncu kadrosunda Kate soyunduğu bir askeri görevi en kanlı Chihiro'nun yaşadıklarına ortak Khan'ın beslediği kin yüzünden Bosworth, Kristen Stewart, Alec canlı haliyle aktaran film, nefes kesen | oluyoruz. Film En İyi Animasyon yurdunu terk edip ormanın Baldwin gibi yıldızlara da rastlıyoruz. | sahneleriyle dikkat çekiyor. dalında Oscar kazanmıştı. derinliklerine adım atar. 
J ZOOTOPIA GRAVITY TOP GUN - | INSIDE OUT 
| (2016) (2013) (1986) (2015) 
4 MART 11:00 3 MART 19:45 3 MART 17:45 3 MART 11:35 
Akademi Çekildiği yılın en Dillere pelesenk Ünlü animasyon tarafından önemli sinema olmuş “Take My stüdyosu Pixar'ın 2017'nin En olaylarından Breath Away” külliyatındaki en İyi Animasyon birine dönüşen şarkısıyla bu ilginç filmlerden Oscar'ına layık ; film tam 10 dalda kategoride Oscar'a biri olan bu görülen bu sevimli i Oscar'a aday uzanan film aynı yaratıcı çizgi çizgi film bizi hayvanlardan oluşan bir | olmuş, bunların 7$ini kazanmayı zamanda Tony Scott filmografisinin filmde küçük bir kızın zihninin 


metropolün ortasına bırakıyor. Polis misinden mezun olup ilk görev atanan tavşan polis Judy'nin mli bir davayı çözme çabalarına 

k oluyoruz. 


başarmıştı. Atmosfer dışındaki ilk görevine çıkan Dr. Ryan Stone işler ters gidince kendisini bir anda uzayın derinliklerinde bulur. 


de en özel parçalarından. Bir grup savaş uçağı pilotunun rekabetine odaklanan filmin başrollerini Tom Cruise, Kelly McGillis ve Val Kilmer paylaşıyor. 


derinliklerine dalıyoruz. San Francisco'ya taşınan Riley'nin duygu dünyası değiştikçe içindeki Neşe, Öfke, Korku, Tiksinti ve Üzüntü'nün de başına gelmeyen kalmaz! 


HUGO (2011) 
3 MART 09:15 
|.11 dalda Oscar'a 
aday olup bunların 5'inde muvaffakiyet gösteren film ayrıca büyük usta Martin 
Scorsese'nin filmografisindeki 

en çarpıcı parçalardan biri. Film 1930'ların Paris'inde küçük bir 

tren istasyonunda yaşayan küçük Hugo'nun başından geçen maceralara odaklanıyor. 


THE IRON 
LADY (2011) 

1 MART 19:30 
Gelmiş geçmiş en çok Oscar adaylığı elde etmiş oyuncu ünvanını elinde bulunduran Meryl 
Streepe üçüncü kez heykelcik kazandıran film, İngilizlerin 1980'lere damga vurmuş politikacısı Margaret Thatcher'ın siyasi macerasını masaya yatıran etkileyici bir karakter incelemesi. 


AMOUR (2012) 


S 4 MARI 16:55 
Ze 5 dalda Oscar'a 
/ aday olan bu ilginç 
— Michael Haneke 


4 filmi Avusturya'ya 
A M O U Rİ ikinci kez Yabancı 

, Dilde En İyi 
Film Oscar'ını kazandırmıştı. Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva ve Isabelle Huppert gibi dev Fransız oyuncularını bir araya getiren filmde Haneke aşk'a kendine özgü bir bakış atıyor. 


ONE FLEW 
OVER 
CUCKOO'S 
NEST (1975) 
3 MART 23:45 
Gerçek bir sinema klasiği olan 

film, izleyicisini ana kahramanı 
R.P McMurphy ile birlikte deyim yerindeyse bir akıl hastanesine kapatıyor! Çekoslavak yönetmen Milos Formanın vizöründen çıkan film 9 dalda Oscar'a aday olmuş, bunların 5'ine uzanmıştı. 
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Dp TİVİBU TÜRK 


1 MART 
PERŞEMBE 16:30 
ÇOCUKLAR 
ÇİÇEKTİR: KUDUZ 
(1983) 
Tarık Akan ile Neda 
Nazır'ı buluşturan filmde, köydeki çocuklar, ağanın Almanyadan getirdiği kurt köpeği tarafından i ısırılır. Ağa köpeğin kuduz olduğunu kabul etmez, kendi oğlu da dahil olmak üzere çocukları tedavisiz bırakır. Topal Yakup, çocukları yanına alıp dispansere doğru çetin bir yolculuğa çıkar. 


- , 3MART 

ERE: CUMARTESİ 21:30 
KETENPERE (2017) 

» “Kolpaçino” ve “Kutsal Damacana” serisinden sonra ünlü komedyen 
Şafak Sezerden hayranlarını kahkahaya boğan bir komedi daha... 
Film, figüranlık yapan ama yolu suç dünyası 

ile kesişen Kalender'in öyküsünü anlatıyor. Akrabasının adının karıştığı bir suçu üzerine alan Kalender, hapiste Vefa ile tanışır. 
İkilinin asıl macerası ise, hapisten sonra başlar. 


ııza getiren, zengin bir ek olan bir programla 


DELİORMANLI 
(2016) 

© : MuratŞekerimzalı 

film, sinemamızda pek nadir gördüğümüz boks temasına odaklanıyor. TV yıldızı Sarp Levendoğlu başrolde. “Deliormanlı lakaplı Avrupa şampiyonu boksör Savaş Türkyılmaz, eşinin ölümünde sonra inzivaya çekilir. Fakat annesinin hastalığı nedeniyle tedavi masrafları artmıştır. 
Yeniden ringlere dönmeye karar verir. 


DELi RMANLI 


«4 4 MART PAZAR 16:15 
“4 DOKTOR CİVANIM 
; (1982) 

Kartal Tibet ile Kemal 
Sunal'ın başarılı işbirliklerinden biri olan filmin müziği, Cahit 
Berkay imzalı. Kemal 
4 —— İstanbul'da bir hastanede 
“ > Ul .52 hademelik yapmaktadır. 

SP Çİ. Köyüne döndüğünde 

© — kendini doktor olarak 

tanıtır. Hastanede doktorlardan öğrendiği şeyleri uygulamaya çalışır ve halkı ücretsiz olarak muayene etmeye başlar. Bu arada ağanın kızına âşık olur. 
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4 MART PAZAR 21:30 
ÖTEKİ TARAF (2017) 
Yönetmen kimliğiyle kendine farklı bir yol çizen Özcan Deniz, bu sefer bir korku filmine imza atıyor. “Öteki Taraf”, İspanyol yapımı “The 
Hidden Face”in serbest uyarlaması... Deniz'in canlandırdığı Çetin, başarılı bir işadamı. 
Sevgilisi Ece ile birlikte taşındıkları yeni evde mutlu mesut yaşamakta. Eski sevgilisi Sara ile iş ortaklığı büyümektedir. Bu sırada Ece, ortadan kaybolur. 


5 MART 

PAZARTESİ 17:45 
DELİ AŞK (2017) 
Cem Yılmaz'ın hem yapımcılığını üstlendiği hem de ekzantrik psikolog Şefikli canlandırdığı filmin başkahramanı, Maraş dondurmacısı Ekrem. 
Ekrem, Neşe'ye aşık ve en büyük hayali, onun kalbini kazanmak. Bu uğurda başvurmadığı insan, denemediği yol kalmayacak; her türlü tersliğe karşı koymaya çalışacaktır. 


TEMEL 


6 MART SALI 21:30 
MOSKOVA'NIN 
ŞİFRESİ TEMEL 
(2012) 

“Sümela'nın Şifresi: 
Temel”in devam filmi. 
Temel rolünde Alper 


j Kul şivesi ve sakarlıkları 


ile yine seyirciyi bol bol güldürüyor. İlk filmde Rus mafyası ile yolu kesişen Temel, 


büyük bir düşman kazanmıştır. Mafya babası, onu öldürmesi için Trabzon'a adam yollar. Peşini bırakmayacaklardır. Serüven Moskova'ya uzanır. 


7 MART 
ÇARŞAMBA 21:30 
KARDEŞİM BENİM 
(2016) 

2016'nın ülkemizde 

en çokizlenen filmi... 
Burak Özçivit ile Murat 
' Bozdüşman kardeşleri canlandırıyorlar ve Aslı 
Enver de onlara eşlik ediyor. Hakan ve Ozan, farklı karakterlerde ve farklı yaşamlar süren, birbiriyle hiç görüşmeyen iki kardeştir. Ölen babalarının vasiyeti üzerine, zoraki şekilde birlikte bir yolculuğa çıkarlar. 


10 MART 
CUMARTESİ 21:00 
NR CİNGÖZ RECAİ 
© 


ai p 


(2017) 

Peyami Safa'nın 

roman kahramanını 

perdeye taşıyan filmin 

başrollerinde Kenan 

» İmirzalıoğlu, Meryem 

M.F “4 Uzerli ve Haluk Bilginer 

Er var. Yönetmen ise Onur 

İNGÜZ LALE Ünlü. İyi hırsız Cingöz 

Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle 

sahalara geri döner. Hedef, bir teknoloji dehâsının 

evidir. Ezeli düşmanı Hayalet, onu takip etmektedir. 


Ka 


BE — EEE 
Poyrazmarı m 


11 MART 

PAZAR 21:30 
POYRAZ KARAYEL: 
KÜRESEL SERMAYE 
(2017) 

Sevilen TV dizisi Poyraz Karayel'in macerası sinema filminde devam ediyor. Mafya babası 
Kulaksız Adnan'ın kızı olan Yasemin, kirli işlerle uğraşan Makber'in oğlu 


Semih ile birliktedir. Kızının ilişkisini onaylamayan Kulaksız Adnan, kızını Semih'ten ayırması için Bahri Ummandan yardım ister. 


19 MART 
) m “Mİ m PAZARTESİ 19:15 
Ca KOLPAÇİNO 3. 


DEVRE (2016) 

“ Kolpaçino serisinin üçüncü filmi. Şafak Sezer, 
Özgür karakterinde yine kahkaha tufanı yaratıyor. Sağ kolu her zamanki gibi Aydemir Akbaş...Özgür'ün başı, bir mafya babası ile belaya girer. Çünkü mafyaya ait paranın üstüne yatmak istemiştir. Mafya babasının ise, Özgür ve arkadaşlarının peşini bırakmaya niyeti yoktur. 


“KOLBACİNO 
İLk derle lk ei 
, 


sülün izim 


i Ti 25 MART p— ; PAZAR 21:30 
K “ SENİ GİDİ SENİ 


a4 (2017) 

Mahşer-i Cümbüş ekibinden keyifli bir komedi... Bayrampaşada doğan taksici Bülent 

ve döşemeci Sedat, 
80'lerin mahalle kültürü ile büyümüş olan iki bıçkın delikanlıdır. 
Çocukluklarından bu yana kendilerine hem abilik hem babalık yapan Tarık abinin dolandırıldığını öğrenen ikili, onu kurtarmak için kolları sıvar. 
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SİNEMA KEYFİ. . 
YO DE 


tivibu VİZYON 


Tivibu Vizyon'da herkese göre bir film mutlaka ve 


kuşaklarında, her hafta aynı gün ve saatte, sevdi yapımları bulabilirsiniz. 


Özel film iz türdeki 


N 


Haftanın son gecesi için cazip seçenekler 


Her pazar 21.30'da yayınlanan kuşağın Mart seçkisi, farklı türleri bir araya getiriyor: “Gizli Dünya”da dram, “Siyah Kelebek”te gerilim, “Batman ve Süperman Adaletin Şafağı” ile “Star Trek Sonsuzluk”ta fantastik diyarlar var. 


PAZAR 
GECESİ 


NTONİO BAN l TH 


BLACK BUTLER 


GİZLİ DÜNYA 


Yayın tarihi: 4 Mart 

Yapım yılı: 2015 

Yönetmeni: Lenny Abrahamson Oyuncuları: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen, William H. 
Macy 


2016 yılının Akademi Ödülleri'nde 
başroldeki Brie Larson en iyi kadın oyuncu ödülü kazandıran “Gizli Dünya” benzersiz bir anneoğul hikayesi anlatıyor. Emma Donoghue'nun kendi romanından senaryolaştırdığı filmde bir adam tarafından kaçırılıp tecavüze uğrayan Maın, anne olup beş yıllık esaretin ardından oğlu Jack ile özgürlüğe kaçışını izliyoruz. Beş yıl boyumca oğluna dışarıda başka bir hayatın olduğunu söylemeyen Ma ile Jack'in yeni yaşamlarına uyum süreci de en az filmin ilk yarısı kadar yürek burkucu. Film yaşanmış bir olaya dayanmasa da, gerçeklik duygusu çok güçlü. 


Yayın tarihi: 11 | 
Yapım yılı: 2017 
Yönetmeni: Brian 
Oyuncuları: Antonio 
Jonathan Rhys Meyers, 
Perabo 


Etrafta kadınları tuzağa düşüren 

bir seri katile dair söylentilerin dolaştığı sakin bir kasabadaki kulübesine gelen yazar Paul, meslek yaşamında bir kriz yaşamaktadır. 
Yazarlık tıkanmasından muzdarip Paul, bir kavga sırasında kendisine yardımcı olan Jack ile tanışır 

ve arkadaş olur. Bu karizmatik, becerikli ve gizemli genç adamı kulübesine davet eder. Jack'in fikirleriyle yazmaya da başlar fakat Jack baskın bir karakterdir. Kendi evinde misafire dönüşen Paul'ün başı ciddi anlamda derttedir. Bu ilgi çekici gerilim 2008 tarihli Fransız yapımı TV filmi “Papillon Noir”ın sinema filmi versiyonu. 


r 


| 


tenry Cavill, Ben 
Affleck, Amy Adams, Jesse 


| Eisenberg 


“Batman ve Süpermen: Adaletin Şafağı”, DC Comics evreninin iki büyük süper kahramanı Süpermen ve Batman'i karşı karşıya getiriyor. 
250 milyon dolarlık bütçesiyle 2016 
yılının en pahalı prodüksiyonları arasında yerini alan filmde, Metropolis halkının Süpermene bakışının değiştiğini görüyoruz. 
“Çelik Adam'da Süpermen'in General Zod ile kavgasının getirdiği yıkım yüzünden Metropolisliler, Süpermen karşı şüphe duyunca devreye Batman giriyor. İki süper kahraman rakibe dönüşürken, ortaya yeni bir düşman çıkıyor: Lex Luthor. 


STAR TREK SONSUZLUK 
Yayın tarihi: 25 Mart 
Yapım yılı: 2016 


Yönetmeni: Justin Lin 
Oyuncuları: Chris Pine, Zachany Ouinto, Zoe Saldana, Karl Urban 


1966'da bir TV dizisi olarak 

ortaya çıkan ve sinema macerası 1979'da başlayan “Uzay Yolu”, 2009'da adeta bir yeniden doğuş yaşadı. |.J. Abrams'ın yönetmen koltuğuna oturduğu “Star Trek” 

ve “Bilinmeze Doğru Star Trek”in ardından, yönetmenliğini Justin Lin'in üstlendiği “Star Trek Sonsuzluk” karşımıza çıktı. Atılgan uzay gemisiyle evreni köşe bucak dolaşan kahramanlarımız Kaptan Kirk, Mister Spock ve Uhura başta olmak üzere tüm mürettebat, 

1ssIZ bir gezegene inmek zorunda kalıyor. Burada, beş yıllık görevlerinin üçüncü yılındayken bilinmeyen uzaylı yaratıkların saldırısına uğruyorlar. 
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Soluk soluğa izlenen maceralar 


Her cumartesi saat 21.30 


KV AM TAL SAAYAN 81 YALA YAYURE END KENE Tİ FUTURE İKkLDAŞE TONE MAP f min MAİ — 


MAD MAX FURY ROAD POWER RANGERS TROY: THE ODYSSEY DOG EAT DOG DEEPWATER HORIZON lerini enn TRUVA: ODİSE ACIMASIZ REKABET Oo DEEPWATER HORIZON: Yapım yılı: Yapım yılı: EFSANES! Yayın tarihi: BUYUK FELAKET Yönetmeni: Yönetmeni: Yayın tarihi: Yapım yılı: Yayın tarihi: Oyuncuları: Oyuncuları: Yapım yılı: Yönetmeni: Yapım yılı; 

Yönetmeni: Oyuncuları: Yönetmeni: 

Oyuncuları: Oyuncuları: 


ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR 
ŞEHRİ 


Yayın tarihi: 
Yapım yılı: 
Yönetmeni: 


Seslendirenleri: 


ve Gone” 


TOMONROYLAND 


« 


er ye 
LE 


» Side tems0eve ma 04 
a ” .. 


YARININ DÜNYASI 


Yayın tarihi: 
Yapım yılı: 

Yönetmeni: 
Oyuncuları: 


Çoluk çocuk hep beraber ekran başına! 


her pazar saat 11.00'de. 


© eelenbenmbsi 


£“ / e. A 

xI RANC b İ — 
EE #AKT 

MAGİC 


in Tieatres JAMUARY 75 


TUHAF BİR SİHİR 


Yayın tarihi: 
Yapım yılı: 
Yönetmeni: 
Seslendirenleri: 


& 


SİNDİRELLA 


Yayın tarihi: 
Yapım yılı: 

Yönetmeni: 
Oyuncuları: 


Farklı anlatım 
HELEN | tarzlarını sevenlere... 


Festival Filmleri Kuşağı, her pazartesi 22:00'de, Ayın filmleri, Tarantino imzalı 


western “The Hateful Eight”, ötanazi öyküsü “Hayatımın Kararı” 


, edebiyat 


uyarlaması “Büyük Umutlar” ve gençlik filmi “The Beat Beneath My Feet”. 


# ÇUENTIN TARANTINO 


THE HATEFUL ELGAT 


Yayın tarihi: 5 Mart 

Yapım yılı: 2015 

Yönetmeni: Ouentin Tarantino Oyuncuları: Jennifer Jason Leigh, Samuel L.Jackson, Kurt Russell, Tim Roth 


2000'lerde Hollywood'un western türüne yönelik ilgisi arttı. Ouentin Tarantino da, “Ihe Hateful Eight” ile westerne göz kırpan sinema yönetmenlerinden. Filmin senaryosu internete sızdırılmış, Tarantino da bu projeyi hayata geçirmekten vazgeçmişti fakat Los Angeles'ta filmin oyuncularıyla yapılan bir okuma etkinliğindeki seyirci coşkusu kararını değiştirdi. 
Film, Amerikan İç Savaşı'nın sonrasında, bir kadın “kanunsuz'a eşlik eden bir asker başta olmak üzere farklı amaçlarla hareket eden bir grup insanın bir dağ kulübesine sığınmalarıyla yaşananları anlatıyor. 


42 tivibu Mart 2018 


. b BEN MALTA AN 


HAYATIMIN KARARI 


Yayın tarihi: 12 Mart 

Yapım yılı: 2012 

Yönetmeni: Nic Balthazar Oyuncuları: Koen De Graeve, 
Lotte Pinoy, Geert Van 
Rampelberg 


İlk kez 2007 yılında “Ben 

X” filmiyle sinemaya adım 

atan Belçikalı yönetmen Nic Balthazar'ın ikinci uzun metrajlısı, konusunu yaşanmış bir olaydan alıyor. Film, Hollanda'dan sonra ötanazi hakkını tanıyan ilk ülke olan Belçika tarihinde bu hakkı kullanan ilk kişinin, Mario Verstraete'nin 1980-2002 yılları arasındaki yaşamına odaklanıyor. 
“Multiple Skleroz” hastalığına yakalanan Mario'nun yıllar geçtikçe ağırlaşan hastalığına karşı yaşamını sonlandırma konusundaki kararlılığını işleyen film, hassas bir konuyu incelikle işlemeyi başarıyor. 


BÜYÜK UMUTLAR 


Yayın tarihi: 19 Mart 

Yapım yılı: 2013 

Yönetmeni: Mike Newell Uuyuncular: Jeremy Irvine, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes 


Charles Dickens'ın klasik eseri “Büyük Umutlar”, daha önce 
David Lean ve Alfonso Cuarön gibi yönetmenler tarafından da sinemaya uyarlanmıştı. 

1800'lerin başında Pip adlı kimsesiz bir çocuğun büyüme 

ve sınıf atlama hikayesi, 

Victoria dönemi edebiyatının 

bu sevilen klasiğinin konusunu oluşturuyor. Gizemli bir yabancı sayesinde yoksulluktan kurtulan Pip'in hikayesi, Mike Newell uyarlamasında romana hayli bağlı kalıyor. Dönem filmlerinden ve klasik edebiyat uyarlamalarından hoşlananlar için, “Büyük Umutlar çok iyi bir seçenek. 


» 


THE BEAT BENEATH MY 
FEET 


Yayın tarihi: 26 Mart 

Yapım yılı: 2014 

Yönetmeni: John Williams Oyuncuları: Luke Perry, Nicholas Galitzine, Lisa Dillon 


Annesiyle birlikte Londra'nın güneyinde bir apartmanda yaşayan Tom, içine kapalı, utangaç ve okulda zorbalıkla karşılaşan bir genç. Apartmana gizemli bir yabancının taşınmasıyla onun 

için beklenmedik değişiklikler gerçekleşmeye başlıyor. Tom, tek başına yaşayan bu yabancının, aslında vergi borcu yüzünden kendine ölmüş süsü veren eski rock müzisyeni Steve olduğunu anlıyor. Üstelik Steveden onu 'cool bir rock müzisyeni olabilmesi için eğitmesini istiyor ve kim olduğunu açıklamakla tehdit ediyor! Tom rolündeki Nicholas Galitzine, ilk filmiyle bolca övgü aldı. 


KORKU 


Hayal gücünün 


GECESİ karanlık tarafı 


mer cuma saat 24.00'te yayınlanan Korku Gecesi Kuşağı'nda, Mart boyunca birbirinden gerilimli öyküler sizleri bekliyor: Zombi istilaları, gizemli bir meteor, yaşam ve ölüm arasında gidip gelenler... 


Li MUŞ | 


MIT WN 


| vü 


NIGHT OF THE WILD 
VAHŞET GECESİ 


Yayın tarihi: 3 Mart 
Yapım yılı: 2015 
Yönetmeni: Eric Red 
Oyuncuları: Rob Morrow, 
Kelly Rutherford, Tristin 
Mays 


Sakin bir Amerikan kasabasına bir meteor yağmuru sonrasında düşen yeşil renkli bir meteorit, beklenmedik bir etki yaratır. Kasabadaki köpekler bu meteoritin etkisiyle insanlara saldırmaya başlar. Meteor yağmuru sırasında kasaba dışında köpeğiyle kamp yapan Rosalyn, insanoğlunun asırlardır dostu olan köpeklerin başına gelenler karşısında kendini ve köpeğini korumaya çalışır... 
Yönetmen Eric Red, filmin ışıklandırmasında, korku klasiği “Suspiria”yı örnek almış. 


LAZARUS ETKİSİ 


Yayın tarihi: 110 Mart 
Yapım yılı: 2015 
Yönetmeni: David Gelb 
Oyuncuları Olivia Wilde, 
Mark Duplass, Evan 
Peters 


“Lazarus Etkisi”nde bilim insanları Frank ve Zoe, ölenleri hayata döndürme konusunda araştırma yapıyorlar. Deneylerden birinde, bir köpeği öte dünyadan geri getirmeyi başarıyorlar da. Fakat bağlı oldukları üniversite, etik anlamda yanlış buldukları bu deneyleri yasaklıyor. 
Kendi imkanlarıyla deneylere devam ederken 
Zoe bir aksaklık sonucu ölüyor. Frank onu yeniden hayata getirmeyi başarsa da, Zoe'nin bedenindeki varlık dehşet saçmaya başlıyor! 
Konusunu İncil'deki bir meselden alan film, David 
Gelb'in ilk ve şimdilik tek uzun metrajlı filmi. 


SAMASSIĞ PATAMTANŞ 


NIN 
| > “ARASI HDD ERTEN © 
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Ben Loyd- PES Nell 
Bewbon 


Bilimsel araştırmacılardan oluşan bir grup, Amazon ormanı derinliklerinde, saygın bir profesörün liderliğinde ilerlemektedir. 
Amaçları, türünün 

devamı açısından kırılgan bir konumdaki, soyu tükenmeye yüz tutmuş hayvan cinslerini koruma altına almaktır. Derken, 

bu iyi tanımadıkları coğrafyada onlara rehberlik eden kişi ortadan kaybolur. 
Bir anda, pek de hayra alamet olmayan bir gerçeği fark ederler: Ekip tam da, tarih öncesinde kaldığı sanılan türlerin avlanma alanında bulunmaktadır. 


CONBM BLEU BAL OSERST 


SGARY 
| OR DEĞ 
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MY tarihi: 24 Mart 
abimi Yılı: 2013 
Wöneimeni. Manuel 
Carballo 


Jmoyuncuları; Emily 


Hampshire, Kris Holden- 
Ried, Claudia Bassols 


Daha önce “İblis” ve 
“Mahşerin Muhafızları” 
adlı iki filmi ülkemizde de gösterime giren Manuel Carballo'nun “Virüs”ü, bir zombi istilasını konu alıyor. 1980'lerde geçen filmde 100 milyon kişinin zombi salgınında hayatını kaybettiği karanlık bir dünya tasviri var. Bilimsel araştırmalar sonucunda bulunan aşı sayesinde zombiler 36 saat boyunca eski insan hallerine 

geri dönebiliyor. Aşı uygulanamazsa ise zombiye dönüşüyorlar. İlacın 

etkin maddesinin stokları azalınca aşı karaborsaya 


düşüyor ve kaos başlıyor. 


SCARY OR DIE 
KORKUNÇ ÖLÜM 


Yayın tarihi: 31 Mart 
Yapım yılı: 2012 
Yönetmeni: Bob Badway, 
Michael Emanuel, Igor 
Meglic 

Uuyuncuları: Domiziano 
Arcangeli, Corbin Bleu, 
Bill Oberst Jr. 


Üç yönetmeden, Los 
Angeles'ta geçen, birbiriyle ilişkili beş korku hikayesi. 
İlk hikayede, öldürülen kaçak göçmenler canlanıyor.İkinci hikaye, bir adamın bir kadın vampirle rastlaşmasını anlatıyor. 
Üçüncü, yozlaşmış bir polis memuru hakında. 
Eleştirmenlerin favorisi olan dördüncü bölümdeyse bir palyaço tarafından ısırıldıktan sonra değişim geçiren Emmett var. 

Son bölümdeyse kocası yüzünden ölen bir kadının öte dünyadan geri dönüp intikam alması işleniyor. 
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Dp SİNEMA TV 


“TADINDAN YENMEYEN” FİLMLER 


Bir “aşk düğümü'nü anlatan “Brooklyn”, çılgın animasyon “Kızgın Kuşlar”, yenilmez bir mutantın insanlığa savaş açtığı “X-Men: Apocalypse”, düşündürücü dram “Cloud Atlas”, soluk soluğa izlenen aksiyon “Ilk Kurşun” ve daha fazlası... 


BROOKLYN 
Yapım yılı :2015 
Tür : Dram, Romantik 


Yönetmen : John Crowley 
Oyuncular : Saoirse Ronan, 
Emory Cohen, Domhnall Gleeson 


Üç dalda Oscar adaylığı bulunan bir yapım. İrlanda, 1950'ler... Eilis Lacey markette çalışan genç bir kadındır. Annesi ve kız kardeşi Rose'u geride bırakarak Brooklyne taşınma kararı alır. Burada Tony adında yakışıklı bir adamla tanışır. 
Her şey güzel giderken, kardeşi Rose'un öldüğünü öğrenince bir süreliğine İrlanda'ya gider. Tony ile Eilis alelacele evlenirler ve Eilis tek başına İrlanda'ya döner. İrlanda'da Jim'le tanışıp ondan etkilenen Filis, iki ülke ve iki aşk arasında kalır. 


vu 


THE ANGRY BIRDS MOVE 


KIZGIN KUŞLAR 

Yapım yılı :2016 

Tür : Animasyon, 

Aksiyon, Macera 

Yönetmen : Clay Kaytis, 

Fergal Reilly 

Oyuncular : Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride 


Aynı isimli bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan film, 

bizi uçamayan kuşların adasına götürüyor. Öfkeli bir karakteri olan Red, bu adada diğer kuşlar tarafından sürekli dışlanıyor. 
Gizemli yeşil domuzlar adaya gelip de huzuru bozunca ise, Redden yardım isteniyor. 


X-MEN 


APUCALYPSE 


X-MEN: APOCALYPSE 
Yapım yılı :2016 

Tür : Aksiyon, Macera, 
Bilim Kurgu 

Yönetmen : Bryan Singer 
Oyuncular : James McAvoy, 
Michael Fassbender, Jennifer Lawrence 


X-Men serisinin 8. filmi. Marvel'ın X-Men evrenindeki ilk ve en güçlü mutantı olan Apocalypse, birçok mutantın güçlerini bir araya getirerek ölümsüzleşmiş ve yenilmez hale gelmiştir. Uzun süredir uykuda olan Apocalypse, uyandığında dünyadaki bütün insanları yok etmeye hazırlanır. 
Barıştan yana olan mutantlar ise, Professor X'in liderliğinde buna engel olmaya çalışırlar. 


CEOUD ATLAS 


CLOUD ATLAS 


BULUT ATLASI 

Yapım yılı :2012 

Tür : Aksiyon, 

Dram, Gizem 

Yönetmen : Tom Iykwer, Lana Wachowski, Lilly Wachowski 

Oyuncular : Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant 


Pasifik Okyanusu'nu geçen bir gezgin, geçim sıkıntısı çeken bir besteci, Kaliforniya'da yaşayan 

bir gazeteci, yeraltı dünyasına bulaşmış bir yayıncı, hücrede genetiği değiştirilmiş bir servis elemanı ve medeniyetin çöküşüne tanıklık eden bir okyanus adasında yaşayan bir adam... Film, farklı dönem ve kişiler arasındaki ruhani” bağlantıya odaklanıyor. 


Ny 
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FIRST KİLL 
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FIRST KILL 


ILK KURŞUN 

Yapım yılı :2017 

Tür : Aksiyon, Suç, Gerilim Yönetmen : Steven C. Miller Oyuncular : Bruce Willis, Hayden Christensen, Ty Shelton 


Başarılı bir Wall Street simsarı olan Will, oğlu Danny ve eşiyle çocuklugunun geçtiği yere tatile gider. Oğlu Danny ile ava çıkan Will, birinin vurulduğunu görür. Yaralanan adamı (Levy) evlerine getirerek iyileşmesine yardım ederler ancak Levy iyileştikten sonra Danny! kaçırır. 
Levy aslında başarısız bir banka soygununun ardından yaralanmış ve bir polisin ölümüne neden olmuştur. Danny'nin hayatına karşılık fidye istenince, Will yarım kalan soygunu tamamlamaya çalışır. 


sinema 


sinema 


KOMEDİLİ 


CLOUDY WITH A CHANCE OF 


“5 MEATBALLS 


d 
| 
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KÖFTE YAĞMURU 

Yapım yılı: 2009 

Tür: Animasyon 

Yönetmen: Phil Lord, Christopher Miller Seslendirenler: Anna Faris, Bill Hader, Bruce Campbell 


Flint Lockwood'un icat ettiği şeylerin hiçbiri, dişe dokunur bir işe yaramamaktadır. Günün birinde öyle bir icatta bulunur ki, gökyüzünden yağmur yerine köfte yağmaya başlar. 


BROKEN CITY 

BITIK ŞEHİR 

Yapım yılı: 2013 

Tür: Suç, Dram, Gerilim 

Yönetmen: Allen Hughes 

Oyuncular: Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones 


New York'ta dedektif Billy Taggart, tecavüzcü Mikey Tavarez'i öldürme suçundan mahkemeye çıkar. Belediye Başkanı Nicholas Hostetler ve Polis Şefi Carl Fairbanks 

ise, önemli kanıtlarla birlikte ortadan kaybolmuşlardır... 


SHEEP AND WOLVES 


KUZULAR KURTLARA KARŞI 

Yapım yılı: 2016 

Tür: Animasyon, Komedi, Aile Yönetmen: Andrey Galat, Maxim Volkov Oyuncular: Alexander Petrov, Sergey Bezrukov, Elizaveta Boyarskaya 


Sakin, huzurlu bir köyde, bir koyun sürüsü kaygısız şekilde yaşamaktadır. Ancak bir kurt sürüsü köyün yakınlarında kamp kurup huzuru kaçırır. Bu gergin dönemde, aralarından birinin, sürünün yaşlı lideri Magra'nın yerini alabileceğini kanıtlaması gerekecektir. 


THE ROVER 
TAKIP 
Yapım yılı: 2014 


Tür: Aksiyon, Suç, Dram 

Yönetmen: David Michöd 

Oyuncular: Guy Pearce, Robert Pattinson, Scoot McNairy 


10 yıldır devam eden ekonomik kriz 
döneminde her şeyini kaybeden Eric, artık çok soğukkanlı ve acımasız bir adam haline gelmiştir. Bir çete tarafından gerçekleştirilen soygunda elinde kalan tek şeyi olan arabasını da kaybeden Eric, intikam almaya kararlıdır. 
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SPORUN 
ADRESİ 


güzel karş yn yla 


mn ii 4 
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FUTBOL 


UEFA'dan önde gelen ulusal turnuvalara Avrupa futbolunun zirvesi, kumandanızın ucunda... 


A 

**“ UEFA V 

GEEK Şampiyonlar Ligi GEZ 

GAME öve (Son 16 Turu Rövanş Karşılaşmaları) NT2 ia 

İtalya Ligi ZN 
Serie A | v ) 
(Sezon Boyunca) 
Rusya 
Premier Ligi Hiz 


OTTSM 
, PREMLERSHIP 


(Sezon Boyunca) 


—— - HollandalLigi ğ 
-——**/ Eredivisie k K 


(Sezon Boyunca) 
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UEFA 
Avrupa Ligi 
(Son 16 Turu Karşılaşmaları) 


Portekiz Ligi 
Liga Nos 
(Sezon Boyunca) 


İskoçya Ligi 
Premiership 
(Sezon Boyunca) 


İngiltere Federasyon 
Kupası FA Cup 
(Çeyrek Final Karşılaşmaları) 


EuroCup 


BASKETBOL 


Filedeki eh'gekişmeli maçları kağıkmayın! 


7DAYS EuroCup İtalya Basketbol Ligi 


«es! Lega Basket 
Çeyrek Final Karşılaşmaları BA | Serie A 


(Sezon Boyunca) 


P 
Yarı Final Karşılaşmaları 


© Türkiye İspanya Basketbol 
” Basketbol 1.Ligi İsi Ligi Liga Endesa ) 


(Türk Telokom'un Maçları (Sezon Boyunca) 


TENİS 


Erkekler tenisinin yıldızları, bu ay Dubai'de buluşuyor. 


am — 
7.5 smimaliillemiiiğin ga ji X a Ve 
2 — 
4 ii a z 
“ “ 
— b. 
a. 
- — 


GOLF 


“Az hamlede büyük etki'nin zarif sporu için ekran başına! 


European Tour 


1-4 Mart 
WGC-Mexico 
Championship 


1-4 Mart 
Tshwane Open 


8-11 Mart 
Hero Indian Open 


21-25 Mart 


Dell Technologies 
Match Play 


PGA Tour 


8-11 Mart 
Valspar Championship 


15-18 Mart 
Arnold Palmer Invitational 


29 Mart - 1 Nisan 
Houston Open 


#irAN Dubai Şampiyonası 
WAREMEŞ (Final Karşılaşması) 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“PKANALTANMMI “Discovery 


FİLM GİBİ 
AMA GERÇEK 


Escobar'ın gömülü servetinin peşindeki CIA ajanları, dünyanın yörüngesindeki uyduların esragengiz keşifleri, yolların çilekeş ve çılgın fatihleri... 


20 MART'TAN İTİBAREN 


ESCOBAR'IN 


KAYIP MİLYONLARI 


ir zamanlar dünyanın en çok aranan adami B olan kötü şöhretli uyuşturucu baronu Pablo Escobar, ortalama 50 milyar dolar olduğu düşünülen servetini Kolombiya topraklarına gömer. Bu paranın büyük bir kısmı bulunamaz. 
Şimdi, yurtdışında 10 yıllık bir çalışma sürecinde edindikleri yetenek ve eğitimle donanmış olan iki 


Mart 2018 


eski CIA çalışanı, parayı bulabilmek için, Escobar hakkında yapılan bir 'TV-dizisiyle ün kazanmış olan orijinal DEA ajanlarıyla işbirliği yapar. Etkileyici dizi, bu elit ekibi, epik bir misyon. için yola çıkarken takip ediyor, bu ekibin amacı ise, Kolombiya halkına ve hükümetine parayı geri iade etmek. 


14 MART'TAN İTİBAREN 


HER ÇARŞAMBA 21:00 
NASIL OLUR? 


ünyamızın etrafında dönen gezegenlerin İ) hızla çoğalması dünyanın kara ve denizlerindeki engin, el değmemiş alanların şimdiye kadar görülmemiş ölçüde dikkat çekmesine neden oldu. Günümüzde 4000'den fazla uydu dünyamızın etrafında dönüyor ve izahı mümkün olmayan şaşırtıcı anormal olayları or- 


taya çıkarıyor. Bu eğitici ve aydınlatıcı dizi, en modem teknolojileri kullanarak, bu uyduların her gün uzayda keşfettikleri esrarengiz olguları gözler önüne seriyor. Örneğin, uydu görüntüleri Romanyada Kazıklı Voyvoda'nın yaşadığı yerden sadece birkaç kilometre uzaklıkta bazı olağanüstü tepecikler gösteriyor. Bu garip tepecikler Draculanın çoktan kaybolmuş olduğu düşünülen mezarının yerini işaret ediyor olmasın? Ayrıca, uzaydan gelen görüntüler Nazilerin efsanevi altın treninin yerini bulabilir mi? 


28 MART'TAN İTİBAREN 


HER ÇARŞAMBA 21:55 
AVUSTRALYA 


KAMYONCULARI 


nlar yeryüzünün en 1ssız ve çetin yolla-O rında dünyanın en büyük kamyonlarını 

sürüyorlar. Avustralya'nın en ücra köşlerinde, yeryüzünün en vahşi arazilerinde, devasa TIRlarda, maraton yolculuklarda direksiyon sallayan kadın-erkek kamyoncular. İster yangın, sel, vahşi hayvanlar isterse sürekli kaza tehlikeleri olsun bu kararlı sürücüler yüklerini zamanında ve zarar görmeden gidecekleri yere teslim etmek için son derece zor koşullarda mücadele veriyorlar. Dizi, Avustralya kamyoncularının yollarda ve yol dışında keyifle ya da sıkıntıyla yaşadıkları ve pek çok kişinin hayatta göremeyecekleri yerlerde geçen günlük hikayelerini anlatıyor. 


26 MART'TAN İTİBAREN 


MOTORCULAR 
HAFTASI 


eyecan dolu özel çekimlerle dolu ve oto-Hs dizisi hayranlarının hayranlıkla 

izleyeceği bu dizi tam gaz ekranlarda. 
Beklenmedik şekilde İşte Sürat İşte Sesten ayrılan dizinin eski starı Aaron Kaufman yepyeni bir otomobil dizisi Aaron Kaufman'la Tam Gaz ile çok özlendiği ekranlara geri dönüyor. Gas Monkey imparatorluğunu geride bırakan Aaron, farklı otomotif kültürlerini incelemek ümidiyle klasik Ford kamyonları ve pikapları için özel yedek parçalar yaratarak sanatındaki maharetleriyle övünüyor. Ayrıca, Ryan Martin, Chuck Seitsinge ve Aaron'un eski rol ortağı Richard Rawlings'in “Bearded Wonder” a katıldığı Sokak Çılgınları ve 


» N t İşte Sürat İşte Sesten muhteşem yarış bölümleri de bu heyecanlı programlar arasında. 
te 
— 


hz 
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Dp KANAL TANITIM 


5 MART PAZARTESİ 23:00 


JANE 


azıp yönettiği Emmy adayı Kurt 
Y Cobain belgeseliyle eleştirmenler tarafından üst sıraya yerleştirilmiş ödüllü yönetmen Brett Morgan, yapımı neredeyse 50 yılı bulan bu özel belgeselde tüm hayatı primatları incelemekle geçmiş bilim insanı Dr. Jane Goodall'un şempanzeler üzerinde yaptığı araştırmanın hiç bir yerde yayınlanmamış görüntülerini National Geographic izleyicileri için derliyor. 60'larda Tanzanyada yaptığı araştırmayla ses getiren Goodallın görüntüleri, Philip Glass tarafından bestelenen eşsiz müzikler eşliğinde bir modern baş yapıta dönüşüyor. Bilhassa şempanzelerle kurduğu sıra dışı dostluk görmeye değer. 


eli 


Ş 


4 MART PAZAR 22:0 


KAYIP MAYA 
TAPINAKLARI 


uatemala ormanlarını araştıran Nati- 
(gö Geographic kaşifleri yüzyılın en 

önemli keşiflerinden birine imza attı. 
İlk defa kullanılan 3D haritalar ile dışarıdan çıplak gözle görmenin mümkün olmadığı 
7 katlı Maya tapınakları artık bir gizem olmaktan çıkıyor. Maya Yılan Kralları'na ait bu tapınakların ne gibi hazinelere ev sahipliği yaptığı çok uzun yıllar sürecek çalışmala nucunda ortaya çıkacak olsa bile Mayaların 


NATIONAL 
GEOGRAPHIC 


30 MART'TAN İTİBAREN 


HER CUMA 22:00 


ARABA S.0.S 


geçmişi Kayıp Maya Tapınakları beteri le. 
ile. 


çoktan yeniden yazılmaya başlandı b 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tomobiline tutkuyla bağlı olan pek (Os insan vardır ancak her güzel 

şeyin bir sonu olduğu gibi otomobillerin de bir ömrü var. Usta tamirci Fuzz ve sunucu Tim Shaw, sahipleri tarafından oldukça değer: verilen eski otomobilleri eski görkemli günlerine kavuşturmak için kolları sıvıyor. Otomobiller sahiplerinin haberi olmadan, yeniden yaratılıyor. 


ği — a ağ e ye. “A mi — 


25 MART'TAN İTİBAREN 


HER PAZAR 20:00 


ww 


SIRA DIŞI BİR KAYA 


ational Geographic; “Black Swan” “Regu- 

| N | iem for a Dream” ve “Mother!” filmlerinin yönetmeni Darren Aronofsky ile 

bir araya gelerek üzerinde yaşadığımız Dünya gezegenini daha önce hiç tanık olmadığımız bir yöntemle ve sinematik bir anlatımla karşımıza çıkartıyor. Çekimleri 100 hafta kadar süren yapım, kameraları şimdiye kadar hiç olmadıkları yerlere yerleştirerek Dünya yüzeyini mikro ve makro ölçekte gözlemlememize olanak sağlıyor. Görselliği ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak olan 


“Sıra Dışı Bir Kaya”, yaşamın ne kadir İirılgan, bir o kadar da sürprizlerle dolu, ender bir yapı olduğunu gözler önüne serecek. Dramatik hikâye anlatımının gerçek bilimle buluşması, tüm dünya ile aynı anda izlenecek. 

Ünlü aktör Will Smith'in sunuculuğuyla izleyicileri dünyada ve uzayın derinliklerinde bir seyahate çıkaracak olan “Sıra Dışı Bir Kaya” ilginç bir şekilde her şeyin birbiriyle bağlantı halinde olduğu Dünya'nın sıra dışı hikâyesini, tüm kozmik alanda O'nu neyin özel kıldığını ve nasıl yaşamla 


dolup taştığını anlatıyor. Dünya'nın büyük resmini görme şansını yakalamış bir grup astronotun anlatımıyla renklenen seri, onların kişisel anılarıyla benzersiz bir bakış açısı sunuyor. 

Belgeselde yaşamın başlangıcı, kozmik şiddet, insan zekâsı, fedakârlıklar, dünyalaştırma ve daha fazlasına deneyimleriyle ışık tutan astronotların arasında büyük başarılara imza atan Chris Hadfield, Jeff Hoftman, Mae Jemison, Jerry Linenger, Mike Massimino, Leland Melvin, Nicole Stott, Peggy Whitson gibi önemli isimler yer alıyor. 
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3 MART CUMARTESİ 19:00 


VAHŞİ KÜÇÜK 


- #vsyi 


ve EE 

karla kaplanmış vaşaklara ve kanepede N —— j > | meyi kıvrılan. yavrulara kadar bu küçük ke- eti” ” a 

diler bizi av yetenekleri ve bakışlarıyla şaşkına çevirmeye devam ediyor. Bu küçük ve inanılmaz avcıların hikâyesini kaçırmayın! 


11 VE 18 MART PAZAR 19:00 


VAHŞİ 
FİLİPİNLER 


2 Bölüm Birden 


asifik Okyanusu'nun zümrüt yeşili denizle-Pisi bulunan 7.600'ün üzerindeki adada yaşayan 100 milyondan fazla insanın ulusu olan Filipinler, adeta ışıldayan bir harika. “Vahşi 


Filipinler”, bu mucizevi kara parçasındaki yaban hayatı ve doğal güzellikleri gözler önüne serecek. 
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KEDİLER Va seni AKS via 
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14 MART'TAN İTİBAREN 
HER ÇARŞAMBA 20:00 


YUKON | 
VETERİNERİ 


ichelle Oakley, Yukon'da binlerce kilo-M metre içerisinde tüm türleri tedavi edebilen tek veteriner. Hayvanları kurtarmak için ayıları traktörlerle, atları helikopterlerle taşımaya, öfkeli yaban domuzlarını kısırlaştırmaktan bizon yakalamaya kadar akla gelebilecek her şeyi yapıyor. Kariyerinin en büyük zorlukları ile yüzleşecek olan Oakley, tüm numaralarını sergilemek zorunda yoksa doktora ihtiyacı olan kişi kendisi olabilir. 


LI 


NAT GEO 


people 


Som 


“ 


NN 


. 


el sava. 58 


“a, ei 


13 MART'TAN İTİBAREN 
HER SALI 21:55 


KEDİLERE 
KARŞI 
KÖPEKLER 


edi davranışlarını araştıran uzman Jackson Ga-K laxy ve köpek eğitmeni Zoe Stathis-Sandor, kedi ve köpeklerin geçinemedikleri evlerde, huzuru sağlamak için işbirliği yaparlar. Jackson ve Zoe birlikte çalışarak, hayvan davranışının en kötü örneklerini kontrol altına almak için uğraşıyor, ilişkileri kurtararak barışı sağlamaya devam etmek için yılların getirdiği uzmanlıklarını kullanıyorlar! Uzmanlarımız Tami ile tanışır. Kurtarılan iki kedi ve üç köpeğiyle yaşayan Tami'nin aile hayatı o kadar işlevsiz hale gelmiştir ki, 'Tami çareyi kediler için çatıda bir sığınak yaratmakta bulur! Kedi ve köpekleri yüzünden üçüncü kez ayrılmanın eşiğinde olan Terence ve Unigue ile de çalışırlar. Hayvan davranışları konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle Jackson ve Zoe'nin, parçalanan aileleri biraraya getirmek, mutlu ve sağlıklı evcil hayvanlar yaratabilmek için sıkı bir plan yapabilecekleri kesindir. 


6 MART'TAN İTİBAREN 


HER SALI 21:00 


MÜHENDİSLİK 
HARİKALARI 


ühendislik tutkunu, mesleğine hayran mimar 

| N / | Danny Foster, dünyanın her yerindeki çeşitli 

büyük inşaatların tasarımlarını araştırarak bu 

mega projeleri yakın plana alıyor. Heyecanla izleyeceğiniz her bölümde farklı bir noktaya gidiyor ve farklı mega 

projeleri ele alıyor; bu muhteşem yapıları gerçekleştiren 

tasarımcılarla, mühendislerle, inşaatçılarla çalışıyor. Dizi 

boyunca her yapının en tehlikeli, en muhteşem, en zor ve en yaratıcı yönlerini ayrıntılarıyla araştırıyor. 
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<Jıscovery 


SHOWCbSEnn 


9 MART'TAN İTİBAREN 
HER CUMA 22:00 


KINDIĞ 
GARAJI 


endi kendini yetiştirmiş imalatçı Dave K Kindig ve ünlü modifiye araba atölyesi 

Kindig-It Design, talepkar ve de bazıları ünlü müşterileri için son derece iyi tasarlanmış araçlar imal ediyor. Her tür ve dönemden arabalar üzerinde çalışarak arabaların tasarımlarını yapıyor, onları tepeden tırnağa yeniliyor ve sahiplerine göstermeden önce alacakları son hale karar veriyorlar.Programın gelecek bölümlerinde 1957'den beri yol yüzü görmemiş 1957 model bir Ford Fairlane 500 hayata dönüyor ve 8 silindirli orijinal bir Ford FE motor ile modifiye tamponlar bu aracı unutulmaz kılıyor. Fakat, ekip motorun çalışmasını sağlayabilecek mi? Bu sırada, garajın baş ustası Kevin için yeni yıl gösterişli bir yeni ofisle birlikte geliyor ve müşterilerden biri, kendisi için yeni yapılan aracı görünce son derece duygusal bir tepki veriyor. 


19 MART'TAN İTİBAREN 
HER PAZARTESİ 23:00 


AMERİKA. | 
KERESTECİLERİ 


edi kardeş, kereste işini ayak- 

Y ta tutmak için Kuzey Maine'in vahşi doğasıyla mücadele eder. 
Pelletier ailesi her gün, uzaktaki ormanlarda hayatlarını kazanmak umuduyla, ekiplerini bu zorlu coğrafyalara götürür. 
Ekstrem koşullarda çalışan aile için her yeni gün, hayatı tehdit eden bir zorlukla 


21 MART'TAN İTİBAREN 
HER ÇARŞAMBA 22:00 


DALLAS'IN ARABA 
TACİRLERİ 


merikanın her yanından araba 
A sl eski araçları alıp 

yenileyip satmanın aşırı derecede rekabetçi dünyasına dahil olmak için Teksas'ta toplanıyorlar. Burada, ağzı iyi laf yapan etkileyici satıcılar otomobil açık artırmalarının heyecanlı ortamında birbirleriyle mücadele edip daha iyi alımlar yapmak için”yarışıyor. 
Bu seride Martha, dışarıdan modifiye edildikleri belli olmayan-*69: model 


karşı karşıya gelmek demektir. Ağaç kesme sezonu başlar, kardeşler çalışmak için can atarlar. Ancak otuz gün süren kesintisiz yağmur, altın yolu bir çamur gölüne dönüştürerek, para kazanmalarını engeller. Dizi, hayatlarını Kuzey Maine'nin vahşi doğasında riske atan cesur ekibi ekranlarınıza getiriyor. 


bir Barracuda ile “66 model klasik bir Volkswagen Beetle bir dönüşümden geçiriyor ve Ash sürücü koltuğu eksik “88 model bir Alpha Romeo Spider hayata döndürmeye çalışıyor. Ayrıca JD, 66 model bir Mustang'i canlandırmak için ter döküyor ve Tommy klasik bir Toyota Land Cruiser'ı canavar gibi bir araca çeviriyor. Bu otomobillerin geçirdiği değişime inanmak için gözlerinizle görmeniz lazım. 
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FOXLIFE 
PAZAR 
MARATONLARI 


Sevdiğiniz dizinin yeni bölümlerin- i K te den oluşan maratonla, tasasız bir N N Pazar gününe davetlisiniz! ; Ki 


JANE THE VIRGIN 
3 Sezon, Son 5 Bölüm Dr” N 


e 
THE VIRGIN (il NR İN b 
3. Sezon, Son 5 Bölüm ; ) 
MADAM SECRETARY i Nİ di 1 MART'TAN İTİBAREN 
4. Sezon, Son 5 Bölüm gi 


TWIN PEAKS 


THIS IS US Ç e | 1. ve 2. Sezon tekrarlar 


2. Sezon, Son 5 Bölüm 


FOXCRIME 
PAZAR 
MARATONLARI 


4. Sezon, Son 5 Bölüm Ya başlayacak bu çarpıcı dizi, polisler, 
Ş 7 


sağlık görevlileri, itfaiyeciler gibi acil durumlarda ilk müdahale eden, başkalarını kurtarmak için kendilerini tehlikeye 


atan insanların hayatlarına değiniyor. Dizinin , im e O - 1 — 1 başrollerinde, Oscar ile Emmy adaylıkları Sevilen FOXCRIME dizilerinin beşer yanı sıra Altın Küre sahibi Angela Bassett ve bölümlük maraton yayınları, her 


Yeni Dizi Peter Krause gibi usta oyuncular var. Pazar 14:30'da. 


Mi 
Le 


MACGYVER 


2. Sezon, Son 5 Bölüm 


THE 
RESİDENT NCIS: NEW ORLEANS 


Yeni Dizi 4. Sezon, Son 5 Bölüm 


Ts Resident”, yeni görevlendirildiği hastanede hiç beklemediği bir ortamla karşıla- HO MELAND şan genç ve başarılı bir doktor ile ona ilk 

gününde süpervizörlük eden, deneyimli ve dâhi 7. Sezon, Son 5 Bölüm 

bir doktorun mesleki maceralarını, hem de insani 


öykülerini ekrana getiriyor. Hayatlar kurtarılıyor 


veya bazen de kaybediliyor; bu dizide kesin olan TH E X FI LE Ss 


tek şey, her şeyin daima beklenmedik biçimde sonuçlanacağı. 11. Sezon, Son 5 Bölüm 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hu 


avid Lynch efsanesi “Twin Peaks” (1990), İ) 1. ve 2. sezonlarının tekrar yayınlarıyla 

FX ekranlarına geri geliyor! Tuhaf bir FBI ajanının daha da tuhaf Twin Peaks kasabasında gerçekleşen bir cinayetin sır perdesinin aralanmaya çalıştığı kült dizinin başrolünde Kyle MacLachlan var. Tüyler ürpertici ve özgün tarzıyla akıllara kazınan kült dizi, geçen yıl devam bölümleriyle bir kez daha ortalığı birbirine katmıştı. 


FOXCRIME 


i j 
İl , iğ i 
—) 


| 


4 
Y ww >” 


| 


,“ 
7 
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NCIS: NEW ORLEANS 
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10 MART CUMARTESİDEN İTİBAREN 


SİHİRLİ HAFTA SONLARI MİCKEY VE 


Birbirinden eğlenceli filmler, Cumartesi ve Pazar günleri Disney Channel'da. ÇILGIN 


YARIŞÇILAR 


Yeni Bölümler 


erlerinize; hazır; başla!.” Mickey ve arkadaşlarını, yepyeni maceralarda yarışırken izleyin. Mickey, Donald, Goofy, Minnie ve 


Daisy dönüşen spor arabalarıyla tatlı bir mücadeleye hazırlanıyorlar. 


4 MART PAZAR 17:00 
10 MART CUMARTESİ 11:00 


BİR BÖCEĞİN 
YAŞAMI 


arınca Adası'nın sakinleri kışa hazırlan-K manın yüksek temposuyla durup dinlenmeden çalışır. Tüm bu zorluklar yetmezmiş gibi karıncalar, yaz aylarında Hopper adlı zorba bir çekirgenin başını çektiği çekirge sürüsüyle yiyeceklerini paylaşmak zorunda kalır. Bu durum barışsever karınca halkı için dayanılmaz bir hal alacaktır. 


31 MART CUMARTESİDEN İTİBAREN 
HER HAFTA SONU 15:30 VE 22:30 


MARVEL 
SPIDER-MAN 


Yeni Bölümler 


İ J nlü Horizon Yüksek Okulu'nda bir öğrenci olan Peter Parker, kötülüklere karşı kostümlü süper kahraman 

Spider-Man olarak savaşıyor. 


4 MART PAZAR 11:00 


KÜÇÜK DENİZ 
KIZI 2: DENİZE 
DÖNÜŞ 


3 MART CUMARTESİ 11:00 


ROBINSON 
AİLESİ 


ewis, Öz ailesini bulma özlemi içinde 
| in yetim bir çocuktur. Bir tesadüf eseri Wilbur Robinson ile karşılaştığında ral, kızını cadının lanetinden korumak Lewis'in yaşamı tamamıyla değişir. Robinson K için ona okyanusta yüzmeyi yasakla- onu her şeyin mümkün olduğu geleceğin dün- mıştır. Ancak küçük deniz kızı 12 yaşıyasına götürür. na geldiğinde büyük bir maceraya atılır. 


Ya N 


1 MART'TAN İTİBAREN 


HER AKŞAM 20:00 


MASTERCHEF 


5. Sezon 


4 
odlülden kurtulduktan, hem z de ebeveynleri Kral Frederic ve 31 MART CUMARTESİ 17:00 Corona Kraliçesi Arianna ile bir n 
U PUZU N araya geldiğinden beri Rapunzel, yeni BAM BI 2 


hayatına uyum sağlamaya çalışmaktadır. e. . i le her hafta biraz daha yaklaşıyorlar. Jüri koltu-S E R ÜVE N L E R Rapunzel, Eugene Fitzherbert, Pascal O EK O la gunda ise, başarılı şef ve sunucu Gordon Ramsey, 


ünyanın en sevilen yemek yarışması “Masterchef”de yaratıcılığını ve becerilerini sergileyen amatör'şefler, büyük ödü- başına büyüttüğü Bambi, bu bölümde tek 


başına maceralarını sürdürürken, arkadaşlığın gücünü keşfetmeye başlıyor. 


Bukalemun, Maximus ve Cassandra ile 


R ap unzel Up uzun Serüvenler farklı talihsizlikler yaşamaya devam eder. 


Graham Elliot ve Joe Bastianich oturuyor. 
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görünebilir'ama buna sakın aldanmayın! 
Şehirdeki kötüleri sadece süper güçleri olan 3 küçük kız durdurabilir: Blossom, Bubbles ve Buttercup. Herkes onları Powerpuff Gir-Is olarak tanıyor! Aynı anda hem okula gitmek, hem uyku saatlerini kaçırmamak hem de devasa canavarlarla baş etmek yıldırıcı olabilir ama Powerpuff Girls her zaman iş başında. Powerpuff Girls “kız gibi dövüşmek” tabirinin gerçek anlamını herkese gösteriyor! Powerpuff Girls'ün yeni bölümler 5 Mart'tan itibaren Cartoon Network ekranlarında! 


HAFTA İÇİ 08:30 / 13:30 / 17:30 HAFTA SONU 08:30 / 15:00 / 19:15 


POWERPUFF 
GIRLS 


CARTOON 
NETWORK 
SİNEMA 
KULÜBÜ 


Cartoon Network sinema kuşağın- da eğlenceye ve maceraya kendini hazırla! Cuma günleri yayınlanan sinema kuşağının tekrarı, Cumartesi 11:00 ve Pazar 16:00'da. 


09 MART CUMA 19:00 

LEGO JUSTICE LE- 
AGUE: LEGION OF 
DOOM 


16 MART CUMA 19:00 

LEGO JUSTICE 
LEAGUE VS BIZARRO 
LEAGUE 


23 MART CUMA 19:00 
PRINCE OF EGYPT 


30 MART CUMA 19:00 
SCOOBY DOO: 
KISS ROCK & ROLL 
MYSTERY 


HAFTA SONU 14:30 


ELMORE'UN 
MUHTEŞEM 


TURU ADALET |) 


5 MART'TAN İTİ 


HAFTA İÇİ 15:00 / 21:40 


HAFTA SONU 13:00 / 21:15 


umball'un eğlenceli dünyasının yer al- TAKI MI | L (gü Elmore Kasaba'sını daha yakından . 
tanımak ve bütün mekânları keşfetmek istiyorsan, “Elmore'un Muhteşen Turu”nu sakın 


kaçırma. 
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ünyanın en büyük“Süper Kahramanları “Adalet Takımı: Aksiyon” ile geri dönüyor. Batman, Süpermen, Wonder Woman ve daha birçoğu, eğlence ve aksiyon dolu maceralarında en kötü düşmanlarına karşı mücadele ediyorlar. Adalet Takımı üyeleri tüm kah- 


AKSİ Y O N ramanlıklarıyla dünyayı savunmak, uzaydaki işgalcilerle başa çıkmak zorundalar. 


5 MART'TAN İTİBAREN 
HAFTA İÇİ 09:45 / 13:30 / 16:50 HAFTA SONU 08:05 / 16:50 / 20:35 


YENİ SEVİMLİ 


KAHRAMANLAR 


17 MART CUMARTESİ 11:00 


4 | SCOOBY DOO 


ei omik, eğlenceli ve yaramaz N v 
K Bugs Bunny geri döndü. - 


“Yeni Sevimli Kahramanlar” ile Bugs Bunny, Yosemite Sam, Çakal gibi en sevilen karakterlerin yeni maceraları, Boomerang ekranında neşe saçmaya devam edecek. 


ÖZEL 
MARATONU 


eki Velma, güçlü Fred, moda düşkünü 

/ Daphne, dalgın Shaggy ve konuşan hareketli bir köpek olan Scooby-Doo, yeşil karavanlarına binerek maceranın peşinden gitmeye devam ediyorlar. Hep beraber gizemleri çözmek 


için hazır olan atılan Scooby Doo ekibini her zamanki gibi macera gelip buluyor. 


BOOMERANG 
SİNEMA KUŞAĞI 


Tüm aileyi ekran başına toplayacak Boomerang Sinema Kuşağı'nda birbirinden güzel filmleri Cumartesi sabahları izleyebilirsiniz. Tekrarları ise her Pazar günleri 18:30'da. 


10 MART CUMARTESİ 08:55 
SCOOBY DOO AND 
THE GOBLIN KING 


17 MART CUMARTESİ 08:55 
SCOOBY DOO! 
PIRATES AHOY! 


24 MART CUMARTESİ 08:55 
SCOOBY DOO! IN 
WHERE'S MY MUMMY? 


31 MART CUMARTESİ 08:55 
SCOOBY DOO! AND 
THE SAMURA!| SWORD 


akar Müffetiş Gadget'ın, vakaları çözmek için yardıma oldukça fazla şansa ihtiyacı var. Yardım ise yaşına göre oldukça zeki olan yegeni Penny ve sadık dostu olan köpeği Brainden geliyor. Bu üçlü, yüksek teknolojinin de yardımıyla her zorluğun üstesinden geliyor. 


5 MART'TAN İTİBAREN 
HAFTA İÇİ 08:55 / 16:00 / 20:10 / 23:30 HAFTA SONU 13:55 / 17:40 / 22:40 


MÜFETTİŞ 
GADGET 
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Ew 45AKİTTV 


CWilb 104 NAT GEO WILD 


o. 6 TİVİBU ADRENALİN 2 


TATE 46 TRT TÜRK 


“Üilb 104 NAT GEO WILD HD 


—— 6 TİVİBU ADRENALİN 2 HD 


TRTL 47 TRT AVAZ HD 


AY 105 DISCOVERY CHANNEL HD 


vas 7 TİVİBU TÜRK 


© 48 TRT KURDİ 


“AY 105 DİSCOVERY CHANNEL 


wi 7 TİVİBU TÜRK HD 


w 48 TRT KURDİ HD 


NASS. 106 ANIMAL PLANET HD 


vet 8 TİVİBU TÜRK 2 


49 TRT DİYANET 


© 4106ANIMAL PLANET 


was 8 TİVİBU TÜRK 2 HD 


53 SEMERKAND IV 


BE“ 107 DİSCOVERY SCIENCE HD 


8 9 SİNEMATV 


53 SEMERKAND TV HD 


& © 107 DİSCOVERY SCIENCE 


sems 9 SİNEMATV HD 


54 DOSTIV 


#ölkesEs 108 DISCOVERY SHOWCASE HD 


sinema” 40 SİNEMATV 2 


59 A2 


#iese 108 DİSCOVERY SHOWCASE 


5 10 SİNEMATV 2 HD 


a 60TLC 


Si 109DTX HD 


NEMA 44 SİNEMATV AKSİYON 


61 LIFETIME TV 


li 109 DTX 


e“ 11 SİNEMATV AKSİYON HD 


62 TEVE2 HD 


Bİ 110BBCEARTHHD 


sinema 13 SİNEMATV AİLE 


62 TEVE2 


Bİ 110BBCEARTH 


3 43 SİNEMATV AİLE HD 


Ni) — beli lab 


63 SONY CHANNEL 


© #M1TRT ÇOCUK HD 


sinema > 45 SİNEMATV 1001 


Tsun 64 24KITCHEN 


G8 113 MİNİKA ÇOCUK 


#83“ 15 SİNEMATV 1001 HD 


55. 64 24KITCHEN HD 


114 PLANET ÇOCUK 


FX o 16 FxHD 


“- 65 PLANET MUTFAK 


© 115MİNİKAGO 


FKIME“ 49 FOX CRİME HD 


MEDENİ 66 LUXE TV 


> 117 KIDZ-ANIMEZ 


o 20EUROSPORTİHD 


MEZME 66 LUXE TV HD 


<> 118 BOOMERANGTVHD 


< o 21 EUROSPORT2HD 


#69 UÇANKUŞ TV 


<2 118 BOOMERANGTV 


22TRT1 


MI 70sPORMOZAİK 


İler 119 DİSNEY JUNİOR 


22 TRT 1 HD 


S 71 EUROSPORT 1 KD 


“© 120 DİSNEY CHANNEL 


ww 23 KANALD 


£I 71 EUROSPORT1 


SN 121 CARTOON NETWORK 


sw o 23 KANALDHD 


£2” 7> EUROSPORT2HD 


Baku” 423 BABYTV 


24 AM 


<2 72 EUROSPORT2 


“ 124 BABYFIRSTTV 


24 ATV HD 


© 73 FOXSPORTS 


nis 425 NICKTOONS 


«sw 73 FOXSPORTS HD 


sew 126 DA VİNCİ LEARNING HD 


z 

P| 

© 25SHOWTV 
Ğİ“ 25 SHOW TVHD 


SS... 74 SSPORTS HD 


sew 126 DA VİNCİ LEARNING 


26 FOXTV 


8 75NBATVHD 


& 133 ENGLISHCLUBTVHD 


ĞB  75FIGHTNETWORKHD 


133 ENGLİSH CLUB TV 


27 STARIV 


ws 77 TİVİBU SPOR 


“OR. 434 TRT OKUL 


27 STARIVHD 


wn 77 TİVİBU SPOR HD 


FoXlife 140 FOXLIFE 


28 KANAL 7 


ue 79 TİVİBU SPOR2 


Faklife!" 140 FOXLIFE HD 


28 KANAL 7 HD 


sm 79 TİVİBU SPOR 2 HD 


FK vw 


29 1V8 


ibs 80 TİVİBU SPOR3 


FX ro 441 ExHD 


FOX 
İLİ 26FOXTVHD 
© 
» 
-.| 
$ 


29 TV8 HD 


ve 80 TİVİBU SPOR 3 HD 


FOKCRIME 442 FOX CRİME 


wi 81 TİVİBU SPOR4 


PKIME“ 142 FOX CRİME HD 


Ze“ 30360TVHD 
$ 31BEYAZIVHD 


ws 81 TİVİBU SPOR 4 HD 


sel 143 BBC 


İĞ 31 BEYAZ TV 


tivibu 82 TİVİBU HD 


EA ia3BBcHD 


EM 32 HABER MOZAİK 


5 83ASPORHD 


BU 445 DİZİ TV 


we 33 TRT HABER 


4 83ASPOR 


BE 445 DİZİ TVHD 


ws 33 TRT HABER HD 


#7 84 NTV SPOR 


© 15OKANALT 


34 NTV 


gır 84 NTV SPOR HD 


“SL 151 OLAY TV 


TT 85 TRT SPOR 


“5 156 PLANET TÜRK 


ör 
NE 34 NTV HD 
& 35AHABERHD 


ws“ 85TRI SPORHD 


<6 160 TRT MÜZİK 


35 A HABER 


ew 86FBTV 


< 160 TRT MÜZİK HD 


36 24 HD 


RX 90 FIGHT NETWORK HD 


İZÜ 161 KRALPOP 


37 CNN TÜRK 


.S. 94SPORTSTV 


—« 163 NUMBER? TÜRK HD 


m3 97 TRT3 SPOR 


“ o 163 NUMBER1 TÜRK 


38 HABERTÜRK 


İİ 98 HISTORY CHANNEL 


SÜ, 164 NUMBERİ HD 


H 
Gİ e) 
GL 37 CNN TÜRK HD 
YARİ pa 


38 HABERTÜRK HD 


we 98 HISTORY CHANNEL HD 


KEİ 164 NUMBER1 


a 39 BLOOMBERG HT HD 


Eğme 99 TRT BELGESEL 


*” 165 DREAMIV 


62 tivibu Mart 2018 


KANAL ADI 


KANAL ADI 


KANAL ADI 


© i7z2RFMTV 


. 
ie 


318 STAR TV HD 


«ww 387 FOXSPORTS HD 


© 172RFMTVHD 


sw O 319KANALD 


Ğ 388 FIGHTNETWORKHD 


brnü 174 BRAVA HD 


-— 319 KANALDHD 


EV 389 EUROSPORT 1 HD 


İİ 180 CNN INTERNATIONAL 


© 320SHOWTV 


£2” 390 EUROSPORT2HD 


G8) 180 CNN INTERNATIONAL HD 


© 320SHOWTVHD 


İlw 398 HISTORY CHANNEL HD 


© o 181 AL JAZEERA INTERNATONAL 


ma 323 TİVİBU VİZYON HD 


“© 411 TRTAK 


© 182 TRT WORLD 


a 324 TİVİBU VİZYON 2 HD 


ww 477 TİVİBU SPOR AK (süreli) 


© 182 TRT WORLD HD 


mw 325 TİVİBU ADRENALİN HD 


vw 499 TANITIM AD 


g& 163CNBC 


—— 326 TİVİBU ADRENALİN 2 HD 


Mas 501 TÜRKÇE POP 


Bİ 164BBCWORLD NEWS 


ws 327 TİVİBU TÜRK HD 


Gİ 186FOXNEWS 


was 328 TİVİBU TÜRK 2 HD 


502 TÜRKÇE SLOW 
Tör 


Hsm 187 BLOOMBERG 


nem 333 SİNEMATV HD 


w Sw 503 TÜRK HALK MÜZİĞİ 
“ww 504 TASAVVUF 


Sİ 188ANEWS 


5 334 SİNEMATV 2 HD 


505 TÜRK SANAT MÜZİĞİ 


24“ 188ANEWSHD 


e“ 335 SİNEMATV AKSİYON HD 


ilef 506 ARABESK 


Ü 190 CHANNEL ONERUSSIA 


336 SİNEMATV AİLE HD 


© 507 MASAL 


ee 191 BBC ENTERTAINMENT 


“e 337 1001 HD 


“SE 508 YABANCI POP 


LAS 192 ATL 


BE 338 DİZİ TVHD 


509 YABANCI ROCK 


vwemewe* 194 TV5 MONDE 


Foklifer» 344 FOXLIFE HD 


sw) 510 OLDIES 


—5Xl 195 NHK WORLD 


FX o 345 FXHD 


511 JAZZ 


196 DEUTSCHE WELLE 


resme © 346 FOXCRİME HD 


512 KLASİK MÜZİK 


sw İYŞTANTI 


MEZME SAZLUXETVHD 


199 TRT EL ARABIA HD 


5 349 24KITCHEN HD 


Ye 
© 513 MUTLU 
© 514 ÇALIŞIRKEN 


199 TRT EL ARABIA HD 


352 BOOMERANG TV HD 


“e 515 ROMANTİK 


200 AL JAZEERA ARABIC HD 


EE 353 DAVINCI LEARNING HD 


200 AL JAZEERA ARABIC HD 


< 516RETRO b 517 ETNİK MÜZİK 


Ri 
Eİ 201SAUDI1 


& 354 ENGLISHCLUBTVHD 
356 TEVE2 


“s5 518 AKUSTİK 


“ 202 SAUDI GURAN 


357 CNN TÜRK 


© 519TAŞPLAK 


“<< 203 AL SUNNAH 


WWW 358 HABERTÜRK 


SÖ” 52090'LAR 


204 TVE 


Ww. 358 HABERTÜRK HD 


WAS 521 LOUNGE 


205 24 HORAS 


SM 359 NTV 


s#X o522 BLUES 


206 FRANCE 24 HD 


7 360 BLOOMBERG HT 


wwe 777 TİVİBU SPOR HD 


—” 360 BLOOMBERG HT HD 


G 
© e 
LI 207RAL1 
© 226KANAL26 


SEXE 361ÜLKETVHD 


mr > 300 TRT HABER HD 


SLKE 361ÜLKETV 


wi 300 TRT HABER 


İĞ EEE 362 BEYAZ TV 


nas 301 BBC EARTH HD 


363 TVNET 


ONEM 802 NATIONAL GEOGRAPHIC 


365 TRT EL ARABIA 


— Betper 308 NAT GEO PEOPLE HD 


367 SEMERKAND TV 


WiB. 304 NG WILD HD 


“ o 367 SEMERKANDTVHD 


AY 305 DISCOVERY CHANNEL HD 


© o 368 AL JAZEERA ARABİC HD 


MSA. 306 ANIMAL PLANET HD 


> o 369 NUMBER1 TÜRK 


GS 307 DİSCOVERY SCİENCE HD 


GM 369 CNN INTERNATIONAL HD 


Söke 308 DISCOVERY SHOWCASE HD 


OHİİ 370 NUMBER! 


si 309DTX HD 


GÜ, 370 NUMBERİ HD 


Eğme 309 TRT BELGESEL 


© 372RFMTVHD 


© #0OTRT ÇOCUK se 374 BRAVA HD . 
ii 3i1TRT1HD EM 375BBCHD : 
Ü 311TRT1 #7 376 NTV SPOR izm “ 312 TRT BELGESEL HD sre 376 NTV SPOR HD . 
#İ 313 AHABER 377 SPOR MOZAİK HD . 
8“ 313AHABERHD Sw 378 SSPORTS HD . 
İ idam » 379 TRT SPOR HD . 
İ“ 314ATVHD m 379 TRT SPOR 
Gİ 315FOXTV © 380NBATVHD . 
ld 315FOXTVHD 4 381ASPOR 
© 316TV8HD W 381ASPORHD . 
© 316TV8 sta 384 TİVİBU SPOR 2 HD . 
> 317KANALI vetem0 385 TİVİBU SPOR 3 HD . 
9 317KANAL7HD isa 386 TİVİBU SPOR 4 HD . 
©“ 318STARTV vu 383 TİVİBU SPOR HD . 
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tivibu 


Mart 2018 tivibu 63 


Db TEKRAR İZLE 


Televizyonun SİZi i bu kadar eglendirmesine 


seyirci mi kalacaksınız? 


Tabii ki seyirci kalacaksınız. p 


ALIJA 


Salı 20.00 


KEN 


KANALD 


. Esim Türk Telekom 
YUVAMDAKI GULIZAR ivibu 


DÜŞMAN Cumartesi 20.00 Lİ AA. 


2» : << — TELEVİZYONDA YENİ EĞLENCE BU 


Perşembe 20.00 > | > 


*Yeni Tivibu aboneleri *Kampanyaya dahil Türk Telekom mobil faturalı referansı olanlar *Ayda 5 TL, Tarife Grubu 3'ten bir referans veren için geçerlidir 


31 Mart 2018 tarihine kadar geçerlidir. Referans mobil hattın tarifesine göre indirim değişir. Bir hat, bir kere referans olabilir ve referans olduğu sürece ve azami 
24 ay indirimden faydalanılabilir. Referans hat, ayrıca istenen izinleri vermelidir. Tercihte dış kurulum 12 taksitle 132 TL'dir. Iç kurulum 84 TL'dir. Kırmızı Halı filmleri 


* La . ... . ye. .. .. . .. .. . H .—. .. . | . . 
Sevdiğiniz dizinin son bölümünü kaçırdıysanız, Tivibu menüsündeki Tekrar İzle klasöründen izleyebilirsiniz. ayrıca ücretlendirilir. Damga vergisi alınır. İptal halinde cayma bedeli alınır. Taahhüt bitiminde güncel fiyatlar geçerli olacaktır. Detaylar: turktelekom.com.tr 


Süper Paket 


Türk Telekom 


